NA JAPANS CAPITULATIE

Die laatste zin was van veel belang: zowel van Mook als van der Plas
beseften dat het op Java een voorname taak zou zijn van het Nederlands-
Indisch gouvernement om er de ergste nood te lenigen. Daar waren
voorbereidingen voor getroffen: in Australische havens lagen de voor-
raden die de Nigieo had ingekocht, trouwens: spoedig zouden allen die
in Australi¢ werkzaam waren geweest, naar Java moeten worden over-
gebracht en voor de eenheden van het Knil die in Australié waren
achtergebleven, gold hetzelfde. Nederlands-Indische schepen waren er
voldoende: de schepen van de KPM die zulk een belangrijke rol hadden
gespeeld bij MacArthurs offensief. Het enige dat men van Nederlandse
kant niet zelf kon doen, was die schepen beladen: daar waren Australische
havenarbeiders voor nodig.

Welnu, op 24 september, d.w.z. nog voordat van Mook de brief van
van der Plas van de 22ste had ontvangen, volgde op de eerste teleurstelling
die Australié¢ aan de autoriteiten in Camp Columbia had bezorgd (de
weigering om de gezagsbataljons in oefenkampen in Australié op te
vangen), een tweede: de Australische havenarbeiders weigerden schepen
te beladen die naar Indié onderweg wilden gaan.

Steun voor de Republiek in Australié

Het heeft zin, allereerst te herinneren aan enkele feiten die wij in de
hoofdstukken 1 en 3 van dit deel hebben vermeld.

In april "42 was het in Australié geckomen tot omvangrijke stakingen
van de Indonesische opvarenden van KPM-schepen — een deel was toen
weer aan het werk gegaan maar omstreeks zevenhonderd Indonesiérs
waren als ‘illegale immigranten’ in een Australisch interneringskamp
opgesloten, van waaruit zij eind ’42-begin ’43 in werkkampen waren
ondergebracht. Bij velen van die geinterneerde zeelieden was een felle
animositeit zowel tegen de KPM als tegen Nederland in het algemeen
gegroeid. In ’44 nu waren de ex-stakers, op enkele tientallen na, elders
tewerkgesteld: sommigen in de Indonesische tehuizen, de Roemal’s
Indonesia, een grote groep in Camp Columbia — ook waren er toen toege-
voegd aan het Oliebataljon. Dat Oliebataljon moest, zoals bleek, opge-
heven worden — mét anderen waren de ex-stakers toen toegevoegd aan
het Technisch Bataljon van het Knil dat, evenals het Oliebataljon, ca. 150
km bezuiden Brisbane gelegerd was in Casino (zie kaart 1I op pag. 17).
Intussen waren de Indonesische zeelieden die weer aan het werk waren
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