BOYCOT VAN NEDERLANDSE SCHEPEN

schepen zwart hebben verklaard en weigeren te laden. Ik doe stappen by de
Australische regering en de Australische leger-autoriteiten, ten cerste om door
militaire hulp belading te verkrijgen en ten tweede om de vakvereniging er op
te wijzen dat deze houding ontoelaatbaar is in verband met het feit dat dit vervoer
cen onderdeel van een militaire operatie is en de lading voornamelijk uit
noodzakelijke uitrusting en relief bestaat. De eerste twee schepen die voor de
landing te Batavia bestemd zijn en al het Nic- en Nefis-personeel vervocren,
kunnen met tijdelijke Nedecrlandse bemanning varen. Door de staking wordt
verhinderd alles te laden’

Van Mook wist toen slechts van de staking in Brisbane af, maar een
dag later was hem duidelijk dat hier sprake was van een actie in alle
Australische havens. ‘De situatie’, aldus zijn telegram van de 25ste’,

‘is ernstig. Onder meer wordt de erkenning van de Republick Indonesié door de
vakbonden geéist als voorwaarde voor het opheffen van de staking. De staking
breidt zich door communistisch gestook onder de Indonesiérs uit, waartegen
onzerzijds geen middelen van verweer beschikbaar zijn.’

Van Mooks stappen bij de Australische regering en de Australische
militaire autoriteiten haalden niets uit. De militaire autoriteiten verwezen
hem naar de regering en de regering weigerde Australische militairen ter
beschikking te stellen voor het beladen van Nederlandse schepen of om
in te grijpen bij de Waterworkers Union, welker actie, dat wist zij, de
sympathie had van andere Australische vakbonden. Sterker nog: zij deed
weten dat van Australische havenarbeiders niet zou worden gevergd dat
zij Nederlandse schepen zouden beladen. Het gevolg was dat een aantal
Knil-militairen haastig naar Brisbane werd overgebracht om de ‘Karsik’
en de ‘Van Heutsz’ te beladen — zelfs werden ca. honderd van die
militairen uit Hollandia naar Brisbane overgevlogen om bij dat beladen
te helpen; die laatste groep, allen Indonesiérs, sloot zich zodra zij in
Brisbane vernam wat er aan de hand was, bij de boycot aan. Toen de
‘Karsik’ op 28 september vertrok, had het schip niet voldoende brandstof
aan boord en moesten functionarissen van de Nederlandse legatie de
trossen losgooien — het schip moest in Bowen (zie kaart II op pag. 17)
bunkeren, kreeg geen kolen geleverd, bleef er een week liggen en kreeg
pas op zee brandstof voor de vaart naar Java, vermoedelijk van een ander
KPM-schip. De ‘Van Heutsz’ verliet Brisbane op I oktober. Beide schepen
moesten het zonder loods stellen.

! Tekst: a.v., p. 160.
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