
Concessies?

Keren wij nu naar van der Plas terug, dan willen wij er aan herinneren
dat deze op 22 september zijn nota waar het arrestarie-plan in stond, aan
Rear-Admiral Patterson had voorgelegd en dat de Brit daar nogal positief
op had gereageerd. Wat gebeurde er nadien? Het leek hoopvol: Patterson
ging er accoord mee dat aan boord van de 'Cumberland' ca. 1500 geweren
met munitie in orde gebracht werden, die uitgereikt zouden worden aan
een nieuwe Indonesische politiemacht welke van der Plas wilde laten
oprichten, alsook aan ex-krijgsgevangenen, een en ander na aankomst
van de Britse landings brigade. Die brigade zou, zo vernam Patterson op
de zyste, op 28 september voor Priok arriveren. Dat bericht deed van der
Plas besluiten aan de Indonesiërs duidelijk te maken dat er, was het
Nederlands gezag op Java eenmaal hersteld, geen sprake zou zijn van een
vervolging van personen als Soekarno op politieke gronden. Op 27 sep-
tember hield hij een persconferentie waarin hij uiteraard het arrestatie-
plan verzweeg - hij zei (en Anep-Aneta gaf dat naar Nederland door'):
'Het ligt in de bedoeling, niemand in Indië te vervolgen voor zijn
politieke overtuigingen oflouter om zijn politieke activiteiten gedurende
de Japanse bezetting, tenzij bewezen wordt dat hij een oorlogsmisdadiger
is.' Wat zou het Nederlands-Indisch gouvernement dan met Soekarno
doen, werd hem gevraagd. Hij antwoordde:

'In tegenstelling tot de procedure onder de Japanse heerschappij zou Soekarno
slechts worden veroordeeld, indien niet slechts het overtuigend doch tevens het
wettig bewijs zou worden geleverd dat hij een oorlogsmisdadiger is. Ik zal echter
niet onderhandelen met Soekarno, die fascistische en terroristische methoden
heeft gebruikt. Zo hij niet als oorlogsmisdadiger wordt veroordeeld, zou hij voor
de aanstaande verkiezingen zijn eigen partij [kunnen 1 vormen.'

Wij nemen aan dat een uitlating als deze Patterson die moeilijkheden
wilde voorkomen, welkom was. Maar ging zij ver genoeg voor de man
bij wie het opperbevel berustte: Mountba tten?

Bij deze waren drie nieuwe factoren een rol gaan spelen. Ten eerste
had zich de Britse Secretary oj War, J. J. Lawson, bij hem gevoegd die hem
namens Attlee en Bevin had meegedeeld dat de Labour-regering onder
geen beding in Nederlands-Indië in een koloniale oorlog verwikkeld
wilde raken (bij zijn eerste ontmoeting had Mountbatten tegen Lawson

1 Tekst van dit bericht: a.v., p. 187.
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