
SINGAPORE, 27 EN 28 SEPTEMBER

Britse landingstroepen laat opde z Sste zouden arriveren (zij zouden onder
bevel staan van Lieutenant-General Sir Philip Christison, die zich in Birma
een uitstekend troepenaanvoerder had betoond), vond het niet verant--
woord naar Singapore te gaan en liet er van der Plas en Masey alléén
heen vliegen.' Hun vliegtuig landde er in de avond van de 27ste en nog
diezelfde avond spraken MOLmtbatten en Lawson met van der Plas
- Lawson was, zei Mountbatten, speciaalovergekomen met het oog op
de moeilijkheden die zich in Nederlands-Indië en in Frans-Indo-China
(op dat gebied komen wij nog terug) hadden voorgedaan. 'Gedurende
het gesprek', aldus van der Plas in het verslag over deze en andere
besprekingen dat hij op 2 oktober afsloot", 'deelde admiraal Mountbatten
mij het onveranderlijk besluit van de Britse regering mede, geen enkele
Britse soldaat te mogen gebruiken tot herstel van het Nederlandse gezag'
(die mededeling werd door Lawson bevestigd).

'Die troepen zouden uitsluitend gebruikt mogen worden voor hulp aan krijgs-
gevangenen en geïnterneerden en voor bezetting en bewaking van beperkte
perimeters te Batavia en Soerabaja. Geen Brits soldaat zou buiten dit gebied
gezonden mogen worden. De Nederlanders moesten maar zorgen de rest van
Java te bezetten. Zolang zij dit niet konden, zouden de Japanners voor de
Geallieerden het bestuur blijven voeren.'

Van der Plas kwam hier 'met de grootste klem' tegen op:

'Met bitterheid sprak ik over de wijze waarop ons belet was met onze eigen
schepen lieden aan te voeren. Had men niet aflossing van Britse troepen en later
afvoer van Britse krijgsgevangenen vóór laten gaan, dan hadden wU nauwelijks
hulp van de Britten nodig gehad. Ik onderstreepte de morele verplichtingen der
Britten, de bondgenoot die hun te hulp gesneld was en die door hun politiek
belet was zichzelf te helpen, hunnerzijds hulp te bieden.'

Het betoog maakte op Mountbatten geen indruk. Deze zei dat hij van
der Plas graag de volgende dag, 28 september, om half één zag verschijnen
op een stafvergadering - er zou dan nader beraad plaatsvinden.

Toen van der Plas in die vergadering verscheen (de bevelhebber van

I Op terugweg naar Nederland had Logemann op de zóste aan van der Plas geseind
(tekst van zijn telegram: a.v., p. 179) dat hij onmiddellijk een bespreking met Mount-
batten moest aanvragen: 'Try to obtain from Sjupreme] A[I/ied] Ciommander] change of
attitude re British non-interference internal political affairs' - van der Plas had dat telegram
diezelfde dag ontvangen. 2 Tekst: Ned.i-Indones. belrekk. 1945-1950, dl. I, p. 226 en
vlg.
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