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Mountbatten. Ik merkte op dat. het onze zaak was en niet de zijne, welke
houding wij zouden aannemen.'

Er volgde een lunch.
Na de lunch werd verder gesproken met Lawson er bij die nog eens

het 'onveranderlijk besluit van de Britse regering' herhaalde. 'Tenslotte
zei admiraal Mountbatten', aldus van der Plas, 'dat wanneer Ulij geen
besprekingen met Soekarno c.s. wilden openen, hij in de eerste plaats
Christison zou opdragen het zelf te doen en in de tweede plaats ons geen
hulp zou geven, wanneer wij door onze houding in moeilijkheden
zouden raken. Het was zaak voor ons, tijd te winnen.'

Van der Plas had hierop kunnen antwoorden dat dit in het Nederlands
perspectief volstrekt ongepaste dreigementen waren, maar neen: hij bond
111.

'Gezien het gevolg, dat een zodanige houding voor ons zou hebben, deelde
ik hem mee bereid te zijn aan de heer van Maak voor te stellen mij te machtigen,
vooraanstaande lieden uit alle bevolkingsgroepen en alle richtingen, de groep
van Soekarno niet uitgesloten, op te roepen om mij hun mening uiteen te zetten,
op welke wijze een hervorming binnen het raam van de rede van H.M. de
Koningin en de radio-rede van minister Logemann 1 zou kunnen worden ont-
worpen en verwerkelijkt.

Het feit van de bezetting zou inderdaad nieuwe perspectieven openen voor
besprekingen, die op zodanige wijze zouden worden gevoerd, dat

1. eerst godsdienstigen en gematigden aan de beurt zouden komen,
2. enkelen der extremistische leden later zouden komen, bijv. tussen een

onbelangrijke ambtenaarfiguur en een Chinees, waardoor hun individuele bete-
kenis in de ogen van het daarvoor zeer gevoelige volk zou worden getypeerd,
terwijl het bovendien mijn voornemen was om bij deze gelegenheid hun rond-
weg uiteen te zetten, niet alleen dat van een erkenning geen sprake zou zijn, maar
bovendien aan verdere terreur en gewelddadige actie onverbiddelijk een einde
zou worden gemaakt.

3. dat ik mensen zou oproepen door tussenkomst van de Geallieerde Opper-
bevelhebber, die enerzijds hen, zo nodig, zou dwingen voor mij te verschijnen,
anderzijds de veiligheid en vrijheid van deze lieden tijdens de bespreking zou
waarborgen.

4. de Geallieerde Opperbevelhebber voor Nederlands-Indië geen besprekin-
gen met Soekarno c.s. zou houden naast de door mij voorgenomene.

Ik verwachtte inderdaad van dergelijke besprekingen, op het juiste ogenblik
gehouden en gedekt door de Geallieerde macht, opheldering van de toestand,

1 Logemanns toespraak van J7 juli '45.


