NA JAPANS CAPITULATIE

komst volgens welke het diens verantwoordelijkheid was, in geheel
Nederlands-Indié rust en orde te handhaven en tenslotte het gezag weer
geheel aan Nederland over te dragen. Hij vervolgde:

‘Cannot accept political responsibility without adequate backing as that would subject
my government to any kind of political blackmail by extremist political leaders aided by
Japanese agents and armaiments.

Am fully prepared to have situation discussed with political leaders as long as this does
not imply direct or indirect recognition so-called Republic Indonesia which would leave no
base for discussion . . . Have asked my Government for instructions.

In dat telegram aan de regering (een lang telegram, eveneens d.d. 29
september, aangeduid als ‘most immediate’)' gaf van Mook de telegram-
men van Mountbatten en van der Plas én zijn antwoord aan Mountbatten
weer (niet evenwel zijn antwoord aan van der Plas waarin hij deze had
gemachtigd tot de bekendmaking dat met ‘representative people’ gesproken
zou worden en tot ‘informal contact with moderates’) en bovendien de
instructie voor de bevelhebber van de Brits-Indische divisie die op Java
zou Janden — een instructie die hem blijkbaar uit Singapore was toege-
zonden; zij hield in dat de divisie louter in Batavia en Soerabaja sleutel-
posities zou bezetten; buiten die sleutelposities zou zij slechts mogen
opereren wanneer dit op humanitaire gronden ‘urgently needed’ zou zijn.
‘You will do everything possible’, had de bevelhebber verder gelezen, ‘to
avoid clashes with the local population and to refrain from intervening in political
matters” ‘Hoewel ik’, zo voegde van Mook aan dit alles toe,

‘de toestand op Java niet geheel kan overzien, is mijn indruk dat beslist optreden
tegen beperkt getal extremisten, gepaard gaande met ruime inschakeling der meer
bezadigde Indonesiérs, openhartige bespreking van toekomstpolitick en tege-
moetkomen aan redelijke wensen situatie herstellen kan . . . Verzoeke aanstonds
duidelijke wijziging houding Britse regering en Brits opperbevel te bewerkstel-
ligen. Indien kan worden gerekend op hun positieve medewerking, kan niettemin
nodig zijn meer concrete uitspraak over toekomstige status Ned. Indié en ver-
wachte tijdsduur tot bereiking daarvan, waarvoor ik in het uiterste geval voorstel:
deelgenoot koninkrijk met eigen verantwoordelijke regering, te bereiken in
vijf-en-twintig jaar. Begin dezer ontwikkeling zou kunnen worden onderstreept
door enkele daden, zoals opheffing dualistisch bestuur, unificatie rechtspraak en
benoemen van enige Indonesische departementshoofden ... Kwesties als naam
en vlag zijn aan behoud samenhang koninkrijk secundair . . . Gelieve mij onmid-
dellijk seinen.’

! Tekst: a.v, p. 190-91.
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