
VAN MOOKS EERSTE INDRUKKEN

tison wilde niet dat zij in Batavia verschenen (zij werden, met uitzonde-
ring van één compagnie die onmiddellijk bij het vliegveld Kemajoran
gelegerd werd, in Priok ondergebracht) en van Oyen gaf de instructie uit
dat zij zich van elk provocerend optreden moesten onthouden.'

Wat waren van Mooks eerste indrukken?
'Het vliegveld Kemajoran', schreef hij vier jaar later,

'was verwaarloosd en leeg en werd door soldaten van het Knil bewaakt.
Ofschoon het centrum van de stad niet meer dan tien minuten rijden van dat
vliegveld verwijderd is, maakten wij de tocht onder gewapend escorte langs lege
en verwaarloosde straten vol kuilen en voorbij vervallen uitziende gebouwen,
die nog alle onder groezelige camouflagekleuren zaten en bijna geen van alle
door de daarin thuis behorende mensen of organisaties werden bewoond. Overal
onvriendelijke opschriften, die op meer of minder grove wijze duidelijk maakten,
dat wij niet welkom waren. Een stemming bij Nederlanders, meestal gaande van
verbittering tegen Britten en Indonesiërs tot wanhoop en apathie. Rood-witte
vlaggen vrijweloveralom duidelijk te maken, dat bestuur en openbare diensten
geheel in republikeinse handen waren en daarin door het Geallieerde hoofd-
kwartier werden gelaten. Zelfs hadden enige optimisten op een groot deel van
de stenen kantoorgebouwen en woningen rood-witte papiertjes geplakt met
'mi/ik repoeblik+, wel de eenvoudigste methode van nationalisering, die tot
dusverre in de wereld was vertoond.

Het landvoegdelijk paleis op het Koningsplein met het daaraan grenzende
complex van het paleis Rijswijk verkeerde, afgezien van zijn vuilgroene kleur, in
vrij redelijke staat, omdat de Japanse opperbevelhebber daar gedurende de be-
zetting zijn kwartier had gehad. Het grote erf en de gebouwen waren echter
volledig uitgestorven, zodat wij ieder met ons koffertje ronddwaalden, totdat wij
een geschikte kamer hadden gevonden. Toch meende ik het paleis onmiddellijk
te moeten betrekken, opdat althans de behuizing van de landvoogd later geen
moeilijkheden meer behoefde op te leveren."

Zijn meer politieke eerste indrukken legde hij neer in twee brieven
aan Blom, die als plaatsvervangend luitenant-gouverneur-generaal in

I Behalve deze Knil-compagnieën landden er bij Priok één in Singapore uit ex-
krijgsgevangenen gevormd bataljon, het Prins Bernhard-bataljon, en nog één, uit
Australië afkomstige compagnie: de al genoemde yde compagnie van het Knil; die
compagnie arriveerde op S oktober en moest, evenals de vier andere die met schepen
uit Tarakan en Balikpapan waren overgebracht, zelfhaar uitrusting aan de wal brengen
- de Indonesische havenarbeiders staakten. Met personeel van de Nica en de Nejis
kwam de 'Van Heutsz ', die bij haar vertrek uit Brisbane zoveel moeilijkheden had
ondervonden, op 4 oktober in Priok aan. 2 eigendom van de Republiek 3 Van
Mook: Indonesië, Nederland en de wereld, p. 93-94.
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