
NA JAPANS CAPITULATIE

Camp Columbia was achtergebleven, één geschreven op 4, één op 5
oktober.'

'De toestand die wij hier hebben aangetroffen, gaat', schreef hij in de
eerste brief,

'iedere verbeeldingskracht te boven. Hoewel de commanderende Britse generaal
hier ... bij hoog en laag verklaart dat zijn woorden verkeerd zijn uitgelegd en
hij nooit enige erkenning van de 'Republiek Indonesia' heeft bedoeld, zo is toch
het effect bijzonder ongelukkig geweest en doen Soekarno en de zijnen het zo
voorkomen dat zij inderdaad rechtstreeks met de Geallieerde commandant in
contact staan. Bovendien is het een feit dat de Britten (en althans deze generaal)
doodsbenauwd zijn in politieke geschillen te worden gemengd en zich daarom
tot dusver ook van de meest voor de hand liggende actie hebben onthouden. Dit
wordt nog versterkt door de omstandigheid dat zij hier op 28 en 29 september
met een belachelijk klein getal troepen zijn geland ... en met een minimum aan
uitrusting ... Het getal is nu wat verbeterd; er zijn nu naar schatting ca. vijfdui-
zend man .

. . . Inmiddels is het Japanse militaire bestuur in een vrij snel tempo ineenge-
stort. Gedeeltelijk is dit het gevolg, naar onze vaste overtuiging, van opzet bij de
leiding die zelf de 'Republiek Indonesia' heeft gesticht en haar zo goed als zij kan
in haar kaarten speelt. Gedeeltelijk ligt de oorzaak in de inderdaad bittere afkeer,
die de Indonesiërs op Java van de Japanners hebben gekregen, en als complement
daarvan de vrees die de Japanners voor hun leven koesteren. Tenslotte zalook
wel meespelen het feit dat de Japanners er genoeg van hebben en van de moeite
af willen zijn.

Hoe dit zij, op het ogenblik is vrijwel in alle grote en zeker in alle kleinere
plaatsen op Java, waar de satellieten van Soekarno zetelen, het feitelijke bestuur
in handen van de 'Republiek Indonesia' ... Ook in Batavia zijn alle departementen
en vitale diensten door Soekarno's mensen bezet.

Deze infiltratie neemt steeds toe en aangezien de Geallieerden geen enkele
controle in het binnenland uitoefenen, zijn wij er ook zeker van dat tal van
wapens van de Japanners in handen van deze mensen komen.'

Batavia was onrustig: 'iedere nacht hebben er rampok-partijen plaats en
worden Japanners, Indo-Europeanen ofIndonesiërs, die diensten aan ons
of aan de Geallieerden bewezen, om hals gebracht.' Een verplaatsing van
het gouvernement uit Brisbane achtte hij voorshands onmogelijk: 'Jullie
zoudt hier geheel opgesloten zijn ... Kantoorruimte en onderdak zijn
niet gemakkelijk te verkrijgen; transport is vrijwel hopeloos.' 'Een grote
moeilijkheid' was ook dat wat aan krachten werd aangevoerd, moeilijk
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