
NA JAPANS CAPITULATIE

krachten Oosten stond hij tot zijn ergernis onder van Mook en bovendien
hadden voorshands de Britten het in Indië voor het zeggen. Spoedig zocht
hij, maar wij weten niet op welke datum, generaal Christison op (die niet
bleek te weten waar Buitenzorg en Bandoeng lagen). 'Toen ik', schreef
Helfrich in zijn memoires,

'aandrong op het zoveel mogelijk gebruik maken van Nederlandse strijdkrachten
en bewapende ex-krijgsgevangenen, zei de generaal dat hij vreesde dat hij dezen
onvoldoende onder Britse controle kon houden en dat zij zich overigens met
geweld tegen de Republikeinen zouden keren, hetgeen in elk geval moest worden
vermeden."

Elke concessie aan de Indonesiërs was volgens Helfrich uit den boze;
dat van Mook van 'Indonesië' sprak, was hem al onverdraaglijk. Hij zocht
met deze dan ook geen enkel contact en van Mook deed van zijn kant,
wat Helfrich betrof, hetzelfde.

*
Tot op de dag van Japans capitulatie was van Mook ervan overtuigd
geweest dat op Java geen grote moeilijkheden te verwachten waren, maar
hoe was in de sindsdien verstreken zeven weken het beeld gewijzigd!

Drie-en-een-half jaar lang had hij in Melbourne en Brisbane, in
Londen en Washington, ja overal waar hij kwam, gezwoegd om het
herstel van het Nederlands gezag in Indië te bevorderen. Nu zat hij, met
slechts een handvol door hem capabel geachte mannen om zich heen, als
luitenant-gouverneur-generaal in Indië's hoofdstad, waar de Britten wei-
gerden om op te treden en overal de rood-witte vlaggen hingen van een
Republiek, welker bestaan een einde dreigde te maken aan de eenheid
van het koninkrijk die hij niet alleen in Nederlands maar ook in Indië's
belang achtte.

Zijn veerkracht was ongebroken en gedeprimeerd was hij geenszins,
maar het was wèl een bitter ontwaken.

*
Het lag in Nederland niet anders.

I Helfrich: Memoires, dl. II, P.254.


