DEN HAAG, 30 SEPTEMBER

Daar was inmiddels het daags tevoren door van Mook verzonden lange
telegram ontvangen waarin deze aangedrongen had op stappen om het
Britse beleid gewijzigd te krijgen (die waren al ondernomen) maar ook
op ‘tegemoetkomen aan redelijke wensen’ en het doen van een ‘meer
concrete uitspraak’ over Indié’s toekomst; die uitspraak zou, aldus van
Mook, kunnen inhouden dat Indié na vijf-en-twintig jaar deelgenoot
van het koninkrijk zou zijn met een eigen, verantwoordelijke regering,
dat het dualistisch bestuur zou worden opgeheven, dat de rechtspraak zou
worden geiinificeerd en dat er enige Indonesische departementshoofden
zouden komen — hij had ‘kwesties naam en vlag secundair aan behoud
samenhang’ genoemd.'

Logemann was meer dan drie weken afwezig geweest — het leek
Schermerhorn noodzakelijk de ministerraad in buitengewone vergade-
ring bijeen te roepen teneinde Logemanns verslag aan te horen en nader
beraad te plegen. Dat beraad begon die zondagmiddag om vijf uur — met
van Starkenborgh en Bannier waren alle ministers aanwezig, behalve ir.
S. L. Mansholt (Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening), prof. dr. G.
van der Leeuw (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) en van Royen
(minister zonder portefeuille). In politiek opzicht was van veel belang dat
zowel het katholieke als het socialistische volksdeel duidelijk vertegen-
woordigd waren door ministers die elk in eigen kring brede contacten
hadden: het eerste door Kolfschoten en dr. L. J. M. Beel (Binnenlandse
Zaken), het tweede door W. Drees (Sociale Zaken) en ir. H. Vos (Handel
en Nijverheid).

Logemann begon met weer te geven wat hem van de situatie op Java
bekend was — daar draaide alles om. Hij vertelde van de eerste brief van
Spit en het memorandum van Posthumus, zei dat Batavia ‘vol rood-witte
vlaggen’ was en voorts, ‘dat de onafhankelijkheidsbeweging van Soekar-
no mede door de Japanse anti-Nederlandse propaganda verder om zich
heen heeft gegrepen dan tot dusver door ons verwacht werd.” Hij wees
ook op de uitlatingen van Lawson en Christison en deelde mee wat hij
in Londen had gedaan. Hij was het eens met de strekking van het
duidelijke telegram dat daags tevoren naar van Mook en van der Plas was
uitgegaan, vond ook dat ‘in beginsel niet met Soekarno en met verte-
genwoordigers van andere bevolkingsgroepen’ over hervormingen kon
worden gesproken voordat het Nederlands gezag was hersteld, maar
meende toch, ‘dat’ (en dat was de opvatting die van Mook sinds lang had

! Toen hij deze voorstellen deed, kende van Mook het telegram van 29 september
nog niet waarin hem een strakke lijn was voorgeschreven.
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