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ten. Mij nheer de voorzitter, naar zulke contacten is ook van het allereerste begin
af uitgezien. Maar de regering heeft zich toch ook van de aanvang af voor ogen
gesteld dat praten met het Soekarno-regime even onwaardig als onvruchtbaar
moest zijn. Onwaardig omdat ir. Soekarno zich volledig geïdentificeerd heeft met
het Japanse regime en volstrekt vijandig staat tegenover Nederland, onvruchtbaar
omdat met deze leider, met niets minder tevreden dan volstrekte onafhankelijk-
heid, geen gemeenschappelijke basis van bespreking te vinden kan zijn' -

met anderen wilde de regering wèl spreken; daarbij had zij 'met zeer
groot leedwezen' geconstateerd dat haar inzichten verschilden van die
van van Starkenborgh. Diens standpunt werd door Logemann kort maar
correct weergegeven. Hij schetste vervolgens de hervormingen die hij in
het kabinet ter sprake had gebracht - zij zouden aan de Rijksconferentie
voorgelegd kunnen worden. 'Mijnheer de voorzitter', zo-eindigde hij,

'men zal na deze uiteenzetting toch moeilijk kunnen volhouden dat de regering
slechts met vage woorden de Indonesische nationale beweging tegemoet treedt.
Zij blijft vertrouwen dat de afschuwelijke impasse waarin Indië is geraakt, zich
laat openen, zodat de weg vrij komt ... voor staatkundige opbouw welke de
mensen verzoent die, kinderen van één land, thans in blinde wrok hopeloos uit
elkaar dreigen te dwalen ... Er is zwaar werk te doen om vooral de geestelijke
schade te herstellen die door het onberaden avontuur van de Republiek Indonesia
is aangebracht. Maar Nederland wil en mag zich het werk niet ontijdig uit handen
laten nemen. Het voelt in zich de kracht om zijn historische taak te vervolgen,
om orde, veiligheid en welvaart te herstellen, om Indië te doen ervaren dat het
een zegen is, deeluit te maken van het koninkrijk der Nederlanden.'

Tot zover Logemann - hij oogstte applaus.
Hij had met zijn toespraak een middenweg bewandeld - enerzijds was

van Starkenborgh niet de enige die in de gegeven situatie het doen van
toezeggingen, welke ook, onjuist achtte, anderzijds was er een stroming
in den lande die vreesde dat het weigeren van alle contact met de
Republiek vroeg of laat op een koloniale oorlog zou uitlopen.

Van die stroming trad de Indonesiër Roestam Effendi, die in de 'oude'
Tweede Kamer sinds '33 een van de vertegenwoordigers van de CPN
was geweest, als woordvoerder op, 'in dit', zo zei hij, 'aftandse, voor de
huidige verhoudingen in het land niet meer representatief genoeg geachte
college' sprekend namens 'de grote brede democratische massa' en na-
mens 'de revolutionaire arbeiders'. 'Samenwerking' tussen Nederland en
Indonesië noemde hij 'een gebiedende eis', 'maar zulk een samenwerking
kan haar levensvatbaarheid en recht alleen ontlenen aan de vrijwillige
bereidheid der partners, gegrondvest op het democratische principe van


