
NA JAPANS CAPITULATIE

waarin de regeringsverklaring werd goedgekeurd, niet gesteund hebben.
Meyerink en Rutgers van Rozenburg lieten na, zich in gelijke geest te
uiten. Waarom? Wij vermoeden dat zij geen behoefte hadden, duidelijk
in oppositie te gaan, en bij Meyerink kan een rol hebben gespeeld dat
Jan Schouten, zijn fractievoorzitter, de Tijdelijke Staten-Generaal als een
staatkundig misbaksel zag dat niet dan in uiterste noodzaak een uitspraak
moest doen. Hoe dat zij, de gedachtenwisseling van drie dagen eindigde
zonder zulk een uitspraak.

*

Naar aanleiding van de op r6 oktober afgelegde regeringsverklaring
hebben wij melding gemaakt van de opvattingen van acht ministers en
van acht leden van de Tweede Kamer der Tijdelijke Staten-Generaal. Men
moet al dezen (voor de schrijvers van de eerder behandelde beschouwin-
gen in dag- en weekbladen geldt hetzelfde) niet zien als personen die
geheel alleen het standpunt bepaalden dat zij, plotseling geconfronteerd
met de Republiek Indonesië, innamen: elk had een veelheid aan contac-
ten in eigen kring en in al die kringen werd druk over de Indonesische
problematiek gesproken. Zeker zullen er ook Nederlanders zijn geweest
die in de weken welke op Japans capitulatie volgden, volledig opgingen
in de dagelijkse zorgen of bij gebrek aan enige politieke belangstelling
in het geheel geen aandacht besteedden aan het nieuws dat uit Batavia
en Den Haag kwam, maar anderen, vele anderen, leek dat nieuws van
primaire betekenis. Wel was, behalve bij diegenen die verwanten of
vrienden in Indië hadden (en die zich nu met grote bezorgdheid afvroe-
gen wat van dezen geworden was of nog zou worden), de belangstelling
voor Indië in brede lagen van het volk niet overmatig groot geweest
- met dat al behoorde Indië tot het historische milieu waarin men was
opgegroeid en menigeen had van de wens getuigd, aan de strijd en aan
de daarop volgende opbouw in Indië deel te nemen; vóór Japans capi-
tulatie hadden misschien wel meer dan tweehonderdduizend Nederlan-
ders zich bereid verklaard om in diverse verbanden naar Indië te vertrek-
ken - niet alleen de regering maar ook de georganiseerde illegaliteit had
daartoe opgeroepen.

Maar hoe moest men zich dan tegenover de Republiek Indonesië
opstellen? Borg haar bestaan niet het gevaar in zich dat de band tussen
Nederland en Indië zou worden verbroken en zou die verbreking niet


