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van de Verenigde Staten en Engeland (augustus '45) om heel Indië onder
South-East Asia Command (Mount batten) te laten vallen, de resultante van
de Amerikaanse behoefte om met operaties in gebieden waar Europese
regeringen hun koloniale regimes wensten te herstellen, niets van doen
te hebben, en van de nog doorwerkende wens van Churchill (deze was
op 26 juli afgetreden) om de oude Britse positie in Zuidoost-Azië
integraal te herstellen. Vertogen van de Nederlandse regering zouden
beleefd zijn aangehoord maar geen enkel effect hebben gehad. Hier waren
krachten aan het werk die de regering niet beslissend kon beïnvloeden;
zij kon zich slechts aanpassen. Gezien het feit dat de Engelse regering er
van' 43 af naar streefde, het gezagsgebied van Mountbatten uit te breiden,
was het, mede gelet op de uitgestrektheid van Nederlands-Indië, geens-
zins onverstandige politiek om zowel op Ceylon als in Australië een
zekere aanwezigheid te handhaven; te betreuren valt ons inziens wèl dat
de regering er in de periode lente '44-lente '45, toen alleen MacArthur
offensieve operaties in Nederlands-Indië ondernam, niet toe overging,
de strijdkrachten welke voor deelneming aan die operaties geschikt
waren, in Australië te concentreren. Op het nalaten van dit concentreren
heeft ook de Enquêtecommissie kritiek uitgeoefend, waarbij zij evenwel
'geen definitief oordeel' wilde uitspreken 'over de vraag of dit nu in
Australië of op Ceylon had moeten geschieden."

Wij menen iets verder te mogen gaan: gegeven het feit dat het grootste
deel van Indië, Java inbegrepen, in MacArthurs gezagsgebied lag, had die
eoncentratie het best in Australië kunnen plaatsvinden. In dit opzicht
heeft, dunkt ons, Furstner, minister van marine en Algemeen Bevelheb-
ber, teveel aan de leiband van de Britse Admiralty gelopen.

In de tweede plaats heeft de Enquêtecommissie het legerkorpsplan
'nogal ambitieus' genoemd, maar wanneer de commissie dan ter adstruc-
tie daarvan schrijft, 'dat het niet wel mogelijk geweest zou zijn om binnen
één of anderhalfjaar een legerkorps op de been te brengen ", dan merken
wij op dat 'één of anderhalf jaar' een kortere termijn is dan die welke de
Stafcommissie in augustus '43 zèlf noemde (negentien maanden), en dat
het in de zomer van '43 allerminst irreëel was, aan te nemen dat, na het
verslaan van Duitsland, de oorlog tegen Japan nog op zijn minst één of
anderhalf jaar zou duren.

In de derde plaats heeft de Enquêtecommissie het 'afgekeurd' dat de
regering 'op politieke gronden geen consequent standpunt' ingenomen
heeft 'met betrekking tot de vraag waar het legerkorps zou worden
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