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gezagsbataljons tot haar land toe te laten, eind juli en begin augustus '45
bij het Nederlandse kabinet (de pers werd niet ingelicht) al grote veront-
waardiging gewekt', groter nog was, behalve bij communisren en links-
socialisten, en nu niet alleen bij het kabinet maar ook bij de bevolking,
de verontwaardiging over de eind september door de Australische vak-
bonden afgekondigde en door de Australische regering gedoogde boycot
van alle Nederlandse schepen. Het leek snode ondankbaarheid: Indië's
weerstand had, zo werd gemeend (ten onrechte, maar dat is niet ter zake)
Australië behoed voor een Japanse invasie en nu zat Australië Nederland
dwars bij zijn pogingen om zijn gezag in Indië te herstellen! Het toeval
heeft in deze zaak een rol gespeeld: ware Curtin ('Honest John') niet in
juli '45 overleden en opgevolgd door Chifley, dan zouden, zo veronder-
stellen wij, de gebeurtenissen een andere loop hebben genomen - de
anti-Nederlandse agitatie in Australië kan evenwel niet losgemaakt wor-
den van factoren die volledig in de Nederlandse sfeer liggen: de hoog-
hartige houding van talrijke Nederlandse en Indisch-Nederlandse bur-
gers jegens de Indonesiërs, het voortduren van de rassendiscriminatie en
de royale wijze waarop de hogergeplaatsten geruime tijd lang hun leven
hadden ingericht. Het had alles tezamen Nederland veel sympathie gekost
en aan de Australische linkerzijde veel syrnpathie doen toevloeien aan de
zaak van een Vrij Indonesië> - vooral de ex-Digoelisten hebben daarop
kunnen inspelen. Dat zij de steun kregen van de Australische commu-
nistische partij en van de vakbonden van zeelieden en van havenarbeiders
waarin communisten veel invloed hadden, was van belang - van veel
groter belang evenwel en tekenender nog was dat de tegen Nederland
gerichte acties ook de steun ontvingen van de machtige Australian Council
of Trade Unions. Maar wat wist men in Nederland in augustus en septem-
ber '45 van wat zich van maart '42 af in Australië had afgespeeld? Niets.
Logemann die in september ruim twee weken in Camp Columbia was

'Over het door de Australische regering opgegeven motief: dat de krachten ontbra-
ken om de voorzieningen te treffen die voor het opvangen van de gezagsbataljons
nodig waren, zei gezant van Aerssen aan de Enquêtecommissie, dat dat 'van Australisch
standpunt uit bekeken, vrij aannemelijk' was; 'het was een tijdperk waarin blijkbaar
aan Australische hulp en Australische manpower heel zware eisen werden gesteld.'
(getuige van Aerssen, a.v., dJ. VIII c, p. 878) Wij vinden dit een naïeve uitspraak:
Australië was midden '45 bezig zijn strijdkrachten te demobiliseren en er waren dus
meer arbeidskrachten ter beschikking dan voordien. De Australische regering ruilde
Nederland niet helpen - dat het werkelijke motief verzwegen wordt, komt in de
contacten tussen regeringen wel vaker voor. 2 In meer conservatieve kringen had
de anti-Nederlandse houding een andere grond: daar werd gemeend dat Nederland
Nederlands-Indië onvoldoende had verdedigd.


