
HET AUSTRALISCHE EN HET BRITSE BELEID

geweest, gaf op dit punt althans bij het kabinetsberaad zijn ambtgenoten
geen enkele inlichting - trouwens, wij achten het waarschijnlijk dat van
Mook Logemann terzake in Camp Columbia ook niet heeft gewaar-
schuwd; de luitenant-gouverneur-generaal werd, al wist hij dat er 'onrust'
was 'onder de Indonesische scheepsbemanningen' en dat er al geruime
tijd sprake was van anti-Nederlandse 'cornrnunistische agitatie', door de
stakingen der Indonesische zeelieden en het dienstweigeren van een deel
van de Indonesische militairen van het Knil en van de Koninklijke
Marine alsook door de boycot van Nederlandse schepen volledig verrast
en had dus ook niet voorzien hoe de Australische regering daarop zou
reageren. Had gezant van Aerssen daar enig denkbeeld van? Wij betwij-
felen het. Eerder hebben wij met betrekking tot de Nederlandse en de
Nederlands-Indische autoriteiten in Australië de indruk gekregen dat hun
afkeer van de rauwe aspecten van het publieke leven in Australië het hun
onmogelijk heeft gemaakt, tijdig te beseffen dat Australië een Labour-
regering had die, zeker onder Chifley, een anti-Nederlandse koers zou
varen.

En bestond zulk een gebrek aan besef niet ook ten aanzien van
Groot-Brittannië?

Dat de Nederlandse regering Churchills nederlaag en het aan de macht
komen van Attlee (26 juli '45) niet had verwacht, mag men haar niet
kwalijk nemen: vrijwelniemand had die ommezwaai voorzien. Besefte
de regering wat eruit zou voortvloeien? Hadden van Kleffens en ambas-
sadeur Michiels vóór juli '45 ooit voeling gehouden met de Labour Party,
zich op de hoogte gesteld van de ontwikkeling der denkbeelden in
Labour-kringen, ooit een gesprek over staatkundige aangelegenheden
gevoerd met Artlee die van mei' 40 af Deputy Prime Minister was geweest,
of met Herbert Morrison, de architect van het programma waarmee
Labour de verkiezingen won, of met Bevin, de krachtigste figuur in de
Britse vakbeweging, de grote organisator van de mobilisatie der Britse
arbeidskrachten in de Tweede Wereldoorlog, die onder Attlee Foreign
Secretary werd? Besefte men aan Nederlandse kant dat al het kabinet-
Churchill zich in maart en april '42 bij de onderhandelingen met de
Congress-partij en de All India Moslem League bereid had verklaard, na de
oorlog Brits-Indië's zelfbeschikkingsrecht te erkennen, en begreep men
dat Attlee, eenmaal aan de macht, die lijn met beslistheid zou doortrek-
ken? Wij vrezen dat op al die vragen geantwoord moet worden met
'neen'.

Op 24 augustus '45 had de Britse regering met de Nederlandse de Civil
Affairs-overeenkomst gesloten welke O.m. inhield dat de Britten zo


