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spoedig mogelijk het gezag in Nederlands-Indié weer aan Nederland
zouden overdragen. Hebben de Britten die overeenkomst geschonden?
Veel Nederlanders zijn daar in die tijd van overtuigd geweest. Het is de
vraag of die overtuiging steun kan vinden in de bewoordingen van de
overeenkomst. De enige beschouwing die ons terzake bekend is, is een
Brits stuk: de opinie van de Second Legal Adviser van het Foreign Office aan
wie in november ’45 in het licht van de Nederlandse klachten dat
Groot-Brittannié zich niet aan de aan Nederland gedane toezegging had
gehouden, alle stukken terzake werden voorgelegd. Zijn analyse' mond-
de uit in de conclusie dat de overeenkomst ‘obliges us to allow the Dutch
Government to resume effective control as soon as the situation vis-a-vis the
enemy permits this, but it does not oblige us to place them in control as against
the opposition of the local population.’

Gaan wij ervan uit dat dit juist is, dan blijft het feit bestaan dat de
Britten althans in de tot dusver beschreven periode geen steun hebben
verleend aan de Nederlandse wens om de Republiek te liquideren (die
steun is door de Verenigde Staten en Australié evenmin verleend). Het
is begrijpelijk dat dit door de Nederlandse regering en een groot deel
van de publieke opinie aangevoeld is als politiek verraad — verraad van
een bondgenoot, Nederland, die zelf in de gemeenschappelijke strijd
tegen Duitsland, Italié en Japan zware offers had gebracht. Evenwel: de
gemeenschappelijke doelstelling in het Oosten was Japan te verslaan, niet
het Britse, Franse en Nederlandse koloniale gezag te herstellen. Groot-
Brittannié, Frankrijk en Nederland waren na Japans capitulatie formeel
vrij, terzake hun eigen beleid te bepalen — alle moeilijkheden zijn hieruit
voortgevloeid dat het voor de Labour-regering vaststond dat zij de natio-
nalisten van Brits-Indié en Birma tegemoet wilde komen en op de
onafhankelijkheid zowel van Brits-Indié als van Birma zou gaan toewer-
ken, dat Frankrijk en Nederland daarentegen zelfs aan het overwegen van
het verlenen van onafhankelijkheid aan resp. Frans-Indo-China en Ne-
derlands-Indié nog niet toe waren en dat de Britten de enige Geallieerden
waren die ten tijde van Japans capitulatie in het betrokken gebied over
machtsmiddelen beschikten — trouwens, han taak was het, het gezag van
de Japanners over te nemen. Zowel in Frans-Indo-China als in Neder-
lands-Indié hebben de inheemse nationalisten nog v66r de komst van
de eerste Britse troepen een eigen republiek uitgeroepen (in Frans-Indo-
China deed dat de communistische Vietminh-beweging): een ontwikke-
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