
MOUNTBATTENS BELEID

ling die door niemand was voorzien, ook door MOLmtbatten niet. H~ is
de man geweest die ter plekke het Britse beleid heeft bepaald: zowel de
eerste bevelhebber die naar Batavia als de eerste die naar Saigon ging,
resp. Admiral Patterson en Lieutenant-General Douglas D. Gracey, kregen
van hem de instructie mee, strijd met de nationalisten uit de weg te gaan
- Patterson heeft zich aan die instructie gehouden, Gracey niet en bij
diens eigenmachtig optreden heeft Mountbatten zich neergelegd, zij het
dat hij onmiddellijk heeft aangedrongen op officieel contact tussen de
Fransen en de Vietminh (hetzelfde soort besprekingen die hij in Neder-
lands-Indië wenste). Hij heeft daarmee ook enig succes gehad: een
vertegenwoordiger van de Franse regering heeft op 28 september in
Hanoi een eerste bespreking gehad met de leider van de Vietminh,
Ho-Tsji-Minh.'

, In de tweede helft van augustus '45 (wij vatten samen wat dr. E. Haas terzake heeft
vermeld in het slothoofdstuk van zijn in '56 verschenen dissertatie Frans-Indo-China
en deJapanse expansie-politiek 1939-1945, aangevuld met gegevens uit Zieglers biografie
van Mountbatten) nam de cornrnunistische Vietminh-beweging in Saigon (alsook in
Hanoi in de noordelijke helft waar Tsjiang Kai- Tsjek het militair gezag moest
uitoefenen) de macht in handen. Ho Tsji Minh proclameerde op 2 september de
onafhankelijke Republiek Vietnam waarvan hij de eerste president werd. De in maart
'45 door de Japanners van hun vrijheid beroofde Franse militairen bleven in hun
krijgsgevangenkampen opgesloten, de Franse burgers konden zich weer vrij bewegen.
Wat in het noorden geschiedde, laren wij verder terzijde - relevant is wat in het zuiden
plaatsgreep. Daar arriveerden op II september per vliegtuig een kleine achthonderd
Brits-Indische troepen onder bevel van Lieutenant-Genera! Douglas D. Gracey. Precies
als Christison had deze van Mountbatten de opdracht gekregen om de Japanners te
ontwapenen en aan de Franse en andere Geallieerde militairen en burgers hulp te
bieden - hij mocht niet verwikkeld raken in het conflict tussen de Vietminh en Prankrijk
dat, evenals Nederland in Nederlands-Indië wenste te doen, zijn gezag in heel
Frans-Indo-China wilde herstellen. In Saigon werden de krijgsgevangenen, onder wie
ca. tweeduizend man van het Knil en ca. vierhonderd van de Britse strijdkrachten
bevrijd. Op 17 september riep de Vietminn op tot een algemene staking - dat parool
werd opgevolgd en hier en daar werden Franse huizen geplunderd. De hoogste Franse
vertegenwoordiger ter plaatse, Colonel Jean Cédile, die op 22 augustus bij Saigon was
gedropped, verzocht generaal Gracey toen om in te grijpen en Gracey deed dat: in de
nacht van de zzste op de z jste september liet hij de Vietminn uit alle openbare
gebouwen in Saigon verjagen - dat leidde tot gevechten waarbij ook enige pas bevrijde
Knil-militairen die, met anderen, door Gracey van wapens waren.voorzien, sneuvel-
den. Nog op de z j ste zei Mountbatten tijdens een bespreking in Singapore dat Gracey
niet anders had kunnen handelen en aan de Britse Chiefs of Staff stelde hij voor, diens
directief te wijzigen. Dat gebeurde prompt: hij kreeg uit Londen verlof, Gracey te
instrueren, de openbare orde in de zuidelijke helft van Frans-Indo-China te handha-
ven, voorzover dat voor het uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht nodig was
- van de Franse generaal Leclerc die naar Saigon onderweg was, kreeg Mountbatten
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