
HET NEDERLANDS BELEID

met name in Soerabaja, is hij korte tijd later de bloedige strijd met
Indonesiërs niet uit de weg gegaan, maar hij heeft, anders dan alle
Nederlandse autoriteiten, van meet af aan ingezien dat de Republiek de
authenthieke expressie was van het Indonesisch verlangen naar zelfbe-
schikking en onafhankelijkheid.

Het heeft vier jaar geduurd voordat de Nederlandse regering tot die
overtuiging kwam.

*

Terecht heeft de Enquêtecommissie er op gewezen dat in augustus en
september '45 aan Nederlandse kant 'de omvang en de kracht der repu-
blikeinse beweging' (wij zouden liever spreken van 'de omvang en de
kracht van het Indonesisch onafhankelijkheidsstreven') 'zijn onderschat'.
Die onderschatting is bevorderd door het feit dat het Soekarno, de grote
propagandist voor de japanners op java, was die (met Hatta) de Republiek
uitriep en dat daarbij sprake was geweest van belangrijke japanse steun.
Besprekingen voeren met iemand die tot het einde toe met japan had
gecollaboreerd? Dat werd vier, vijf maanden na het einde van de Duitse
bezetting door de regering en door zeer velen in den lande beschouwd
als verraad aan de eigen beginselen - daarbij zag men evenwel de zaak
louter in een Nederlands, niet in een Indonesisch perspectief; Soekarno
stond niet alleen.

Wil men het wezenlijk van het Britse beleid afwijkende Nederlandse
beleid begrijpen, dan moet als tweede factor gewezen worden op het feit
dat Nederlands-Indië voor Nederland heel veel meer betekende dan
Brits-Indië (en Birma) voor Groot-Brittannië (laat staan de Philippijnen
voor de Verenigde Staten). In '45 leek Groot-Brittannië's toekomst niet
afhankelijk te zijn van de bestendiging van het Britse gezag in Brits-Indië
- Nederlands toekomst wèl van de bestendiging van het Nederlandse
gezag in de archipel. Er was aan Nederlandse kant bovendien een ver-
bondenheid gegroeid die aan Britse niet bestond: verbondenheid bij de
grote groep van de Indische Nederlanders, die in Indië geboren en
getogen waren, bij vele totoks voor wie Indië het land was geweest waar
zij hun beste krachten konden ontplooien, bij talloze Nederlanders in
het vaderland die relaties in Indië hadden of de zending dan wel de missie
hadden gesteund, en verbondenheid vooralook bij diegenen die in eerste
instantie het Nederlands beleid bepaalden: van Maak en Logemann. ZU
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