
HET NEDERLANDS BELEID

Nederlandse autoriteiten als vanzelf weer in het reactiepatroon belandden
van de koloniale overheerser die, als alle andere middelen falen, met
geweld zijn gezag tracht te handhaven. Hoe tekenend is het geweest dat
van der Plas, die toch al vóór de oorlog had geweten dat 'de intellectuele
Indonesiërs zonder uitzondering' verlangden naar 'eigen baas in eigen
land zijn en soms nog meer!', d.w.z. niet naar autonomie verlangden maar
naar onafhankelijkheid, niet zodra was hij geconfronteerd met een on-
afhankelijke Republiek, als eerste middel om deze uit te schakelen aan
het gewelddadig oppakken van haar oprichters dacht, nota bene door
dezelfde Japanners die hij bijna vier jaar lang in woord en geschrift had
bestreden. Minister-president Schermerhorn ging nog een stap verder
toen hij tijdens het beraad dat op 29 september bij hem plaatsvond, 'niet
veel mogelijkheden' zag tussen praten met 'de leiders der insurgenten'
Of hen 'gevangen nemen en doodschieten' - wij willen, wat dat 'dood-
schieten' betreft, aannemen dat hij slechts een theoretische mogelijkheid
heeft willen aangeven. Intussen: dat hij deze, luttele maanden na het einde
van het bewind van een Duitse bezetter die alleen al in Nederland enkele
duizenden verzetsstrijders had doodgeschoten, ook maar een seconde
overwoog, achten wij opvallend; zo ook dat zijn kwalijke uitlating, als
ware het de gewoonste zaak van de wereld, in de notulen werd vastge-
legd. Trouwens, het viel te voorzien dat uit de kabinetsbesluiten om met
de grootst mogelijke snelheid zoveel mogelijk strijdkrachten naar Indië
over te brengen, zo al niet de zekerheid, dan toch de waarschijnlijkheid
en op zijn minst de mogelijkheid voortvloeide dat de pogingen om het
Nederlands gezag in de archipel te herstellen, met ernstige gevechten
gepaard zouden gaan.

Het verdient de aandacht dat deze eonsequentie ook door de SDAP'ers
die van het kabinet-Schermerhorn deel uitmaakten: Drees, Vos en Mans-
holt, is aanvaard. Vooral dat Drees dat deed, was een feit van betekenis.
Hij, vóór de oorlog fractieleider van de SDAP in de Tweede Kamer, nu
minister van Sociale Zaken, had bij zijn partijgenoten, die hij tijdens de
bezetting op talloze clandestiene vergaderingen had toegesproken, een
gezag dat Vos en Mansholt ontbeerden. Het lijkt ons dan ook aannemelijk
dat men in de reactie van Stokvis in de Tijdelijke Tweede Kamer (deze
ging er accoord mee dat met Soekarno geen overleg zou worden gepleegd
en dat, als er geen ander middel was om tot overeenstemming te komen,
geweld zou worden gebruikt) de gedachtengangen van Drees terugvindt.
Natuurlijk kon niemand in september-oktober '45 precies voorzien wat
de uitslag zou worden van de eerste naoorlogse algemene verkiezingen,
maar dat er dan sprake zou zijn van een sterke katholieke partij alsook
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