
HET NEDERLANDS BELEID

dat tot grote troepenzendingen naar Indië besloot, geenszins het gevoel
had dat daar 'een onderwerpingsoorlog' moest worden ondernomen
~ datgene wat men in Indië wenste te doen, werd eerder als een red-
dingsoperatie beschouwd: de Nederlanders en de Indische Nederlanders
moesten in veiligheid worden gebracht, de Indonesiërs beschermd tegen
de 'fascist' Soekarno en het Nederlands gezag hersteld mede ten bate van
Indië. Maar hoe zou die operatie door het buitenland worden gezien?
Overduidelijk was in september en oktober '45 dat de Britse Labour-
regering die, over een grote meerderheid in het Lagerhuis beschikkend,
vier jaar aan de macht zou kunnen blijven, wenste dat Nederland met
Soekarno en de zijnen tot een accoord kwam; aangenomen moestworden
dat zulk een accoord de hartelijke instemming zou hebben van de Ver-
enigde Staten ~ elke kenner van dat land diende het als een vaststaand
feit te zien dat het geen steun zou verlenen aan Nederlands streven om
met geweld zijn gezag in de archipel te herstellen; dat in dat opzicht van
het dicht bij Indië gelegen Australië slechts tegenwerking te verwachten
was, stond eveneens in de herfst van '45 vast. In wezen zou de kleine
mogendheid Nederland, zwakker staande dan ooit, het geheel alleen
moeten klaren in het aan de andere kant van de aardbol gelegen Indië.
Die internationale constellatie heeft evenwel bij het kabinetsberaad in
september en oktober '45 geen duidelijke rol gespeeld en zij is in de
Tijdelijke Tweede Kamer zelfs in het geheel niet ter sprake gebracht. Het
gaat, menen wij, niet te ver om hier te spreken van een betreurenswaardig
gebrek aan begrip voor de internationale realiteit.

*

Niet minder belangrijk was het dat ook het begrip voor de Indische
realiteit veel te wensen over liet. Los nog van het feit dat men in Soekarno
en Hatta die in de eerste plaats nationalisten waren, ten onrechte slechts
collaborateurs met de Japanners zag, ontbrak het besef dat het nationa-
lisme al vóór de oorlog duidelijk zijn kracht had getoond en dat onder
de Japanse bezetting vooral op Java een vèrgaande samenwerking tot
stand was gekomen tussen de uitgesproken nationalisten en de inheemse
bestuurders, de prijaji. Wel was van der Plas telkens geschrokken wanneer
hij uit de berichten van Radio Djakarta vernomen had, dat talrijke prijaji
en andere hooggeplaatsten, zoals zijn medelid van de Raad van Neder-
lands-Indië prof. Hoesein Djajadiningrat, benoemingen in leidende
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