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In '36 had de door een meerderheid van de Volksraad gesteunde petitie-
Soetardjo er op aangedrongen, een conferentie te beleggen teneinde een
plan op te stellen om Nederlands-Indië 'binnen een zodanige tijd als de
conferentie voor de uitvoering van de gedachte mogelijk zal achten',
geleidelijk als deel van het koninkrijk de status van zelfstandigheid te
geven; die petitie was in '38, twee jaar later, door de regering met
instemming van het veruit grootste deel van het parlement afgewezen.
Was niet de angst om Indië te verliezen, een belangrijke component
geweest in het geheel van de motieven die tot die afwijzing had geleid?

Diezelfde angst nu heeft, menen wij, in september en oktober '45
bevorderd dat een beleid is ingezet waarbij Nederland zijn greep op Indië
trachtte te behouden en dat aan Nederlandse kant vele duizenden, aan
Indonesische vele tienduizenden mensenlevens heeft gekost - een beleid
waaruit, gegeven de (niet besefte) kracht van het Indonesisch verlangen
naar onafhankelijkheid, gegeven ook de (niet voldoend verdisconteerde)
internationale constellatie, dat verlies welhaast onvermijdelijk zou voort-
vloeien, zulks evenwel in omstandigheden die, mede door hun nasleep
(de Nieuw-Guinea-zaak), voor een lange reeks van jaren het herstel van
normale betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek Indonesië zouden bemoeilijken.

Tot schade van beide.
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