
KONINGIN WILHELMINA EN DE ILLEGALITEIT

enkele weken later in Den Haag - niet in het Paleis Noordeinde, het
Paleis Huis ten Bosch of het Paleis aan het Lange Voorhout, maar in een
villa, een van drie-onder-één-kap, aan de Nieuwe Parklaan te Scheve-
ningen. Tromp, die minister van waterstaat was geweest in Gerbrandy's
laatste kabinet, bezocht haar daar, zo stelde hij later op schrift,

'op een kille en gure dag. De kamer waar zij mij ontving, was ongezellig, koud
en kil. Verwarming was er niet, het kopje thee op een waxinelichtje was vrijwel
koud, suiker en melk waren er ook niet. Eén uitgedroogd koekje! Toen ik na
enige tijd in het gesprek zei dat wij er toch voor moesten zorgen dat zij althans
iets meer comfort zou krijgen dan dit, was haar onmiddellijke reactie: 'Ik wil
niets extra's hebben boven dat wat de Nederlandse bevolking kan krijgen.'

... Enige dagen later sprak ik in Londen prinses Juliana en vertelde dit verhaal
aan haar, waarop haar typische reactie was: 'Ja, moeder zal pas tevreden zijn als
ze zelf de deur kan opendoen, als er gebeld wordt." I

Tot I april '46 bleef de koningin aan de Nieuwe Parklaan in Scheve-
ningen wonen - nadien nam zij toch weer haar intrek in een van de
koninklijke paleizen of in haar in de duinen bij Scheveningen gelegen
buitenverblijf 'De Ruygenhoek'; comfortabel was het er nergens en haar
wrevel tegen de 'gouden kooi' herleefde.

Met de illegaliteit bleef zij zich, zoals in de oorlogsjaren het geval was
geweest, sterk verbonden voelen. Via haar secretariaat (waaraan samen
met Jeannette Geldens een van de jongsten onder de Brabantse gijzelaars,
drs. M. Kohnstamm, was toegevoegd") droeg zij er zorg voor dat de
nabestaanden van alle in de strijd omgekomen illegale werkers een door
haar persoonlijk ondertekende brief van rouwbeklag ontvingen. Aan de
Stichting 1940-1945 deed zij een eerste schenking van f'l2 miljoen en zij
stelde de helft van het Paleis Het Loo ter beschikking voor de verpleging
van illegale werkers die rust nodig hadden.' Voorts bevorderde zij dat
de functie van directeur van het kabinet der koningin (het verbindings-
bureau tussen haar enerzijds en de ministers, de Raad van State en de

pas door, nadat zij hem haar trouwring had laten zien waarin een inscriptie was
gegraveerd.

I Th. P. Tromp: 'Herinneringen aan een markante en grote vrouw' (1981), p.
I!. 2 Haar naaste medewerker in Londen, F. van 't Sant, bleef voorlopig in Engeland
wonen - zijn dienstverband bij het hof werd bestendigd, ook toen hem begin '46
ontslag werd verleend als hoofd van de afdeling politie bij het departement vanjustitie
(een functie die hij louter op papier had bekleed). 3 Zij liet bovendien een deel van
de inboedel der koninklijke paleizen verdelen onder de bevolking in de zwaarst door
de oorlog getroffen streken.
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