DE ‘VERNIEUWING' MISLUKT

volksvertegenwoordiging anderzijds) werd toevertrouwd aan een vrouw
die haar sporen in de illegaliteit had verdiend — wij noemden haar al: mr.
Marie-Anne Tellegen.

Een van de eerste dingen die deze ontdekte was dat, hoewel in het
reglement van de ministerraad stond dat de notulen van de vergaderingen
van de raad ter kennis van de koningin moesten worden gebracht, die
notulen niet aan haar werden voorgelegd — vé6r de oorlog waren zij,
juist omdat zij toen wél naar de koningin gingen, tot een onbenullig
minimum beperkt en in de Londense periode, toen van de vergaderingen
van de ministerraad een uitgebreid verslag was gemaakt, had zij die
verslagen nooit ontvangen. Marie-Anne Tellegen droeg er zorg voor dat
het verzuim werd hersteld en dat aan het kabinet der koningin trouwens
niet alleen de notulen maar ook de agendastukken van de ministerraad
werden toegezonden. Dit alles stelde de koningin in staat om, voorzover
zij dat wenste, het regeringsbeleid nauwkeurig te volgen. Er was, als
steeds, veel dat haar niet beviel.

Het lag, menen wij, niet op onze weg om na te gaan en thans weer te
geven in hoeverre de koningin in de periode tussen de bevrijding en haar
abdicatie, begin september 48, het regeringsbeleid heeft beinvloed, maar
wij willen daar twee uitzonderingen op maken, betrekking hebbend op
het beleid ten aanzien van Nederlands-Indié en op het beleid in het
algemeen.

Wat het eerste betreft: er is wel verondersteld dat koningin Wilhel-
mina een tegenstandster is geweest van het streven van de eerste drie
naoorlogse Nederlandse kabinetten (het kabinet-Schermerhorn, het ka-
binet-Beel en het kabinet-Drees/van Schaik) om met de Republiek
Indonesié tot een akkoord te komen, ja zelfs dat het feit dat het kabinet
die koers had ingeslagen en bleef volgen, haar hoofdoverweging is
geweest om kort na haar acht-en-zestigste verjaardag de kroon over te
dragen aan haar dochter, prinses Juliana. Die veronderstelling is niet
Jjuist.

Menende dat het Nederlandse bestuur van de Indische archipel voor
de Indonesiérs louter een zegen was', had zij voor de oorlog nimmer

! Wij herinneren aan de in onze delen 9 en 11 a al weergegeven notitie die zij had
opgesteld voor haar gesprekken met president Roosevelt in juli en augustus ’42: ‘Indié
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