
DE 'VERNIEUWING' MISLUKT

nesië slechts een deel zou zijn, een met Nederland in een Unie verbonden
onafhankelijke staat worden. Een revolutionair-nieuwe constructie! Maar
door haar aanvaard. Zij was niet in conservatisme verstard - zij had een
open oog voor de eisen van een nieuwe tijd.

*
Tot een nieuwe tijd, tot een werkelijke 'vernieuwing', kwam het in het
binnenlands bestel niet. Dat was haar grote deceptie. Zij had in '45 het
verleden de rug toegekeerd (en begeerde daarom ook geen enkel contact
meer met gezagdragers die zij als representanten van dat verleden zagl)
- waarom volgde haar niet het gehele volk? 'Ze had gehoopt', aldus in

I Met die afwijzende houding heeft zij menigeen diep gekwetst, zo generaal Win-
kelman en de twee generaals van Voorst tot Voorst: .luitenant-generaal J. J. G. baron
van Voorst tot Voorst, die in de Meidagen van' 40 commandant-veldleger en genera al-
majoor baron H. F. M. van Voorst tot Voorst die chef van Winkelmans landmachtstaf
was geweest. Die drie hadden tot de zeer weinigen behoord die zich in juli '40 tegen
het afleggen van een loyaliteitsverklaring aan de bezetter hadden gekeerd en nadien
als leden van de 'generaalsgroep' bijna vijf moeilijke jaren van krijgsgevangenschap
hadden doorstaan. Zij besloten, bij de koningin in 'Anneville' hun opwachting te
maken nog voordat zij weer naar hun woonplaats zouden terugkeren. Erik Hazelho£f
Roelfzema die na zijn pogingen om 'via het strand' een vaste verbinding met bezet
Nederland op te bouwen (herfst 'a r-Iente '42) bij de RAF gevlogen had en die in
'Anneville' een van de twee adjudanten van de koningin was, zag de drie generaals
op het erf staan. Hij ging naar hen toe. 'Toen', zo schrijft hij in Soldaat van Oranje, (p.
274), 'stelden zij zich voor; de namen hadden een vaag-bekende klank. Vóór de oorlog
waren zij de bevelhebbers geweest van het Nederlandse leger ... (Zij) kwamen zich
direct bij hun koningin melden.

'Ik zal u onmiddellijk aandienen', bood ik vanzelfsprekend aan.
'Dat is al gebeurd', was het antwoord. 'Er is ons meegedeeld dat Hare Majesteit

ons niet kan ontvangen.'
'Dat moet toch een vergissing zijn, denkt u niet?' zei een van de generaals. Hij had

tranen in zijn ogen. Ik hielp hem uit de droom. Als drie oude mannetjes liepen ze het
erf af Zij waren het verleden, de koningin had alleen maar tijd voor de toekomst.
Toen ik aan het middageten mij verstoutte hierover een protest te doen horen, keek
ze mij geërgerd aan. Met de woorden 'Daar kan ik me toch werkelijk niet druk meer
over maken', zette ze mij op mijn plaats.'

Wij voegen hieraan nog toe dat bij de koningin ten aanzien van generaal Winkel-
man sprake was van enige gebetenheid omdat zij geloof had gehecht aan negatieve
verhalen over zijn gedrag in de Meidagen van '40, waarmee kapitein dr. J. M. Somer
(het latere hoofd van het Bureau Inlichtingen) eind '42 in Londen was gearriveerd.
Op grond van nadere inlichtingen van Winkelman en zijn chef-staf kwamen, nog
voordat zij hun portefeuilles overdroegen, de ministers Gerbrandy, de Quay en de
Booy tot de conclusie dat Winkelman niets te verwijten viel.


