
KONINGIN WILHELMINA'S KRITIEK

'65 Thijs Booy, die van eind' 5I tot aan haar dood in '62 haar particuliere
secretaris was,

'een generatie van helden aan te treffen die, om een geliefd woord van haar te
gebruiken, 'alles veil had' voor het vaderland. Ze trof een generatie van mensen
aan die nu weer scherp op hun eigen belang bedacht waren ... Ze had gehoopt
een generatie aan te treffen die in het mateloze lijden een generatie van open
mensen was geworden. Ze belandde in een tumultueus geklapper van hekjes die
weer dicht gingen. Ze had gehoopt een generatie aan te treffen die erop stond
dat geworsteld werd om de vormgeving aan nieuwe tijden. In haar oog van toen
was het àl restauratie wat de klok sloeg. Zij heeft zich de laatste jaren dat zij op
de troon zat, ijzig eenzaam gevoeld met haar visioen van een van huid tot hart
vernieuwd Nederland ... Zij was teleurgesteld dat de nieuwe gemeenschap, waar
zij vast op gerekend had, niet was gekomen.' 1

Omstreeks de jaarwisseling '46-'47 besloot de koningin, haar onvrede
niet langer voor zich te houden. Op Oudejaarsavond hield zij een
radiotoespraak waarin zij bitter constateerde dat de herinneringen aan wat
in de bezettingstijd geleden en gestreden was, nog maar in weinigen
levende werkelijkheid waren gebleven ('velen vergeten te spoedig wat
zij doormaakten'}" en ruim twee weken later richtte zij een persoonlijke
brief tot alle ministers die van begin tot eind een klacht was over de geest
des tijds en het falen van het kabinet-Beel om betere impulsen te geven
aan de samenleving.' 'In gesprekken met enkele ministers', zo schreef
zij,

'heb ik meer dan eens uiting gegeven aan mijn ernstige bezorgdheid over
verschijnselen welke duiden op verslapping in het handhaven der richtlijnen die
de grondslag moeten vormen voor de vernieuwing van ons openbare leven en
het geestelijk herstel van ons volk. Talloze mensen van goeden wille in den lande
. ondervinden onbehagen, teleurstelling en moedeloosheid, omdat beginselvast-
heid en het hooghouden van idealen waarvoor zij tijdens de oorlog gestreden
hebben, het telkens opnieuwafleggen tegen beginselloosheid, opportunisme en
eigenbaat.

Ik heb somtijds de indruk dat de regering te spoedig geneigd is, zich bij deze
gang van zaken neer te leggen, en geen dam opwerpt tegen deze zo uiterst
gevaarlijke stroom van morele vervlakking, welke het zedelijk bewustzijn des
volks langzaam, maar met benauwende hardnekkigheid, dreigt af te brokkelen.'
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