
DE 'VERNIEUWING' MISLUKT

de betrokken minister verplicht, toestemming tot haar verschijning te
verlenen'; wat de vrijgelaten psychologen, psychiaters en artsen betrof,
stond de wet niet toe, 'voor deze mensen bijzondere maatregelen te
treffen'; op het gebied van de radio kon de regering niet ingrijpen - zij
betreurde het dat weer personen naar voren waren gekomen (Vogt en
Speet), 'wier houding tijdens de bezetting geen bewondering verdient',
maar dat waren nu eenmaal geen ambtenaren zodat 'rechtstreekse zuive-
ring van overheidswege uitgesloten' was, evenwel: 'het onderzoek no-
pens een van hen' (Vogt) 'is nog gaande.'

Een lange passage werd vervolgens aan het gratiebeleid gewijd - dat
beleid moest niet 'primair worden overheerst door overwegingen die des
rechters zijn, doch door beleidsmotieven.' 'De Raad van Ministers meent
... dat de continuïteit in het gratiebeleid ten aanzien van de doodstraf
eist, dat de richtsnoeren, door het vorige kabinet aanvaard en door Uwe
Majesteit goedgekeurd' (goedgekeurd in een situatie waarin de koningin
blijkbaar niet had voorzien, in welke concrete gevallen zij een gratiebe-
sluit zou moeten ondertekenen), 'gevolgd blijven worden.' Trouwens,
ook de kerken meenden dat 'de rechtvaardige bestraffing gepaard moet
gaan met de Christelijke naastenliefde.'

Wat de koningin had opgemerkt over de leden van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen en over diegenen die zich
bij de Nederlandse Kultuurkamer hadden aangemeld, werd onbeant-
woord gelaten.

'De opvoeding van ons volk', zo eindigde Beels brief,

'is niet een kwestie van enkele jaren, zij heeft lange tijd nodig en zij moet
verschillende wegen bewandelen. Het is Uwe Majesteit bekend, dat de regering
die wegen inderdaad inslaat. Dat doet zij, wanneer zij een onderwijshervorming
voorbereidt die de waarde van het karakter erkent; wanneer zij de deelneming
der burgers aan de leiding van beroep en bedrijven gaat vastleggen; wanneer zij
een wetgeving voorbereidt op de pers; wanneer zij streeft naar een sociale
wetgeving die de burger ... vrijer doet ademen; wanneer zij de lasten van de
zwaarstgetroffenen zoveel doenlijk tracht uit te spreiden over het gehele volk.
Zullen deze dingen ons op den duur toch niet dichter brengen bij hetgeen wij
in de oorlog droomden en dat thans helaas ten onrechte velen voorgoed verloren
wanen?'

De koningin meende van niet - zij zag Beels antwoord als een
bevestiging van haar indruk dat de ministers zich geenszins geroepen
voelden om, zoals zij had gesteld, 'het volk uit het moeras der verslapping
omhoog te trekken'. In plaats van een 'Majesteit, u hebt gelijk, wij zullen
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