KONINGIN WILHELMINA ABDICEERT

het roer wenden’, kreeg zij dus te horen: ‘U bent op sommige punten
niet goed ingelicht en wij zetten onze koers voort.” ‘Ik ben nog eens naar
Beel toegegaan’, zo vertelde ons Marie-Anne Tellegen, ‘om hem te
vertellen hoe diep de koningin daardoor gegriefd was: dat was nu juist
het soort antwoord geweest dat zij niet had willen hebben. Beel is daar
toen wel van geschrokken.”

Geschrokken — maar niet tot een andere opvatting gebracht.

In de loop van ’48 kwam de koningin tot het besluit om te abdiceren.
Zij zou in dat jaar acht-en-zestig worden en een halve eeuw koningin
zijn geweest. Ze verlangde naar rust maar er speelde ook een andere factor
een rol. Tegen Booy zei ze eens (‘en ik heb dit’, vertelde hij ons, ‘letterlijk
onthouden’): ‘Och meneer Booy, voor mensen als ik is het zo dat wij
geschiedenis maken en daarna geschiedenis worden en er mag geen dag
zijn dat wij daar niet aan denken.’ ‘Hier’, voegde Booy toe, ‘heeft haar
abdicatie mee te maken. Ze had in 48 het gevoel dat zij een goede naam
had’ (inderdaad, geen Oranje was ooit in Nederland een zo algemeen
vereerde figuur geweest als Wilhelmina sinds ’40) ‘en dat zij, te lang
aanblijvend, misschien die naam zou verliezen.’?

Er was nog een tweede factor: in februari "48 had de communistische
staatsgreep in Praag plaatsgevonden — kort nadien was de spanning om
West-Berlijn hoog opgelopen. Een derde wereldoorlog leek verre van
denkbeeldig. In zulk een oorlog zou Nederland, meende zij, een sterke
koningin nodig hebben — ‘dat ben ik niet meer’, zei zij tegen Booy, jegens
wie zij ook bekende dat zij ‘ontzettend bang’ was ‘voor ouderdoms-
stommiteiten’.’

Op 12 mei ’48 kondigde zij aan dat zij afstand zou doen van de troon,
dat prinses Juliana nu reeds als regentes zou optreden maar dat zij aan de
vooravond van haar verjaardag de uitoefening van de koninklijke waar-
digheid zou hervatten. Aldus geschiedde. Daags daarna, op Koninginne-
dag, vond in het Olympisch Stadion te Amsterdam een nationale huldi-
ging plaats. Zij hield er een korte toespraak, waarin zij, teruggrijpend op
de klacht die zij in januari ’47 bij al haar ministers op tafel had gedepo-
neerd, een beroep deed vooral op de jongeren:

! M. A. Tellegen, 18 dec. 1957. ? Thijs Booy, 13 aug. 1969. > A.wv, ¢ juni 1987.

255



