
DE 'VERNIEUWING' MISLUKT

'Veel is in de oorlogsjaren gedroomd en verwacht van de toekomst. Voor velen
is de werkelijkheid na de bevrijding een teleurstelling geworden. Ik vertrouw dat
gij sterk zult zijn en veel zult verwezenlijken van wat toen als toekomstdroom
in ons allen leefde en thans nog leeft. Aan de vooravond van mijn troonsafstand
bind ik u dat op het hart.'

Op 4 september zou zij abdiceren met een korte toespraak. Zij had haar
tekst aan Marie-Anne Tellegen gegeven en gezegd, aldus deze,

"Meneer Beel moet het zien, maar zeg hem maar dat ik er geen letter in verander.'
Het stuk ging naar Beel toe. Die telefoneerde me toen en zei dat hij het een heel
goede toespraak vond, maar er was één zin in die voor tweeërlei uitleg vatbaar
was en dat moest ze wat duidelijker formuleren. Dat bracht ik aan haar over. Die
mededeling leidde tot een uitbarsting over de telefoon, zoals ik in de drie jaar
dat ik bij haar was, nog nooit had beleefd. Vijftig jaar woede op de ministers
kwam er uit. 'Dan spreek ik helemaal niet', zei ze. Pats. Telefoon op de haak.

Een half uur later ging de deur in mijn werk.kamer open. Ze kwam binnen en
zei: 'Ik ken die toespraak al uit mijn hoofd, dus ik kan me eenvoudig niet op het
standpunt stellen dat ze niet moet doorgaan.'

In een half uur had zij zichzelf weten te overwinnen. Dat vond ik wel
groots."

In de toespraak die zij op de 4de, na de ondertekening van de abdicatie-
oorkonde hield, uiterlijk onbewogen (Juliana was in tranen), gaf Wil-
helmina, nu prinses, zich tot haar dochter richtend, uitdrukking aan haar
overtuiging dat deze het zou verstaan, 'het grote gezin dat het Neder-
landse volk is, dat ik u thans ga toevertrouwen, te leiden met vaste,
liefderijke hand " - het was, opnieuw maar nu voor het laatst, Wilhelmina
ten voeten uit: zij had zich leidster gevoeld, moederlijk leidster, van 'het
grote gezin dat het Nederlandse volk is.'

Op 6 september vond in Amsterdam de inhuldiging van koningin
Juliana plaats. In haar eerste koninklijke toespraak zei deze dat haar eerste
regeringsdaad de ondertekening was geweest van een koninklijk besluit
waarmee zij haar moeder had benoemd tot ridder eerste klasse in de
Militaire Willemsorde, zulks als een 'uiterlijk zinnebeeld' dat haar, 'hoe
ontoereikend ook, het gevoel van verbondenheid met de besten uwer
wapenbroeders' zou kunnen geven.

Ridder MWO! Het was een onderscheiding waarmee de diepste
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