
KONINGIN WILHELMINA ABDICEERT

verlangens van de strijdster Wilhelmina werden verwezenlijkt. Toen zij
in 1898 de troon had bestegen, had zij met spijt bedacht dat zij voortaan
de Willemsorde niet zou kunnen verwerven maar alleen verlenen - nu
was die haar toch toegekend.

*

Na haar abdicatie leidde zij een teruggetrokken leven, waaruit zij slechts
bij zeldzame gelegenheden, zo bij de watersnoodramp in '53, weer naar
voren trad. Het beeld waarmee zij als vorstin de geschiedenis zou ingaan
('voor mensen als ik mag er geen dag zijn dat wij daar niet aan denken'),
bleef haar bezighouden - zij besloot, het zelf vast te leggen. In de tweede
helft van de jaren' 50 schreef zij, door Booy bijgestaan, een autobicgrafie
die in '59 onder de veelzeggende titel Eenzaam maar niet alleen werd
gepubliceerd: een boek, geschreven vanuit een diepe geloofsovertuiging,
maar waarin over de talloze conflicten die zij met haar ministers had
gehad, zorgvuldig werd gezwegen en dat ook van de moeilijkheden die
zij in haar persoonlijk leven had moeten doorstaan, een vertekend beeld
gaf. Met dat al: zowel in die terughoudenheid als in de op veel punten
betrachte openhartigheid een kenmerkend boek, waaruit een scherp beeld
van een krachtige persoonlijkheid oprees. Er werden omstreeks honderd-
veertigduizend exemplaren van verkocht.

Die belangstelling deed haar deugd. Teleurgesteld was zij dat enkele
godsdienstige geschriften van haar hand, waaruit sterk oecumenische
opvattingen spraken, veel minder belangstelling trokken. Haar christelijk
geloof dat een eigen karakter droeg (zij voelde zich in de Nederlandse
Hervormde Kerk niet recht thuis), ging in haar laatste levensjaren steeds
meer voor haar betekenen - zij verzamelde gespreksgroepen om zich
heen die vooral uit jongeren bestonden. Tegelijkertijd ging zij zorg
besteden aan haar begrafenis: hoe deze moest verlopen en wie wel, wie
niet bij de bijzetting van haar stoffelijk overschot in de grafkelder der
Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft aanwezig zouden zijn, werd tot in
de kleinste bijzonderheden door haar vastgesteld.

In november '62 werd zij op het Paleis Het Loo ernstig ziek. Slechts
weinigen sprak.zij nog, onder dezen Jeannette Geldens, tegen wie zij zei:
'De traagheid van het hart is de grootste zonde." Zij overleed op de
z Sste,

I J. C. C. M. Geldens, I mei 1986.
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