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zou ze gaarne een strozak of iets dergelijks hebben, daar zij elk ogenblik kan
bevallen, en nog steeds op de planken sliep.

We troffen toevallig een meisj e uit Afferden, juist teruggekeerd na vier weken
dag en nacht gewerkt te hebben. Zij vertelde ons o.a. dat geen huis meer
bewoonbaar is, geen kleren meer aanwezig zijn, geen potten en pannen, zodat
met één pan meerdere gezinnen moeten samenwerken, wilden ze toch af en toe
warm eten hebben: om twaalf uur begon het eerste gezin, om één uur volgden
de buren, om twee uur weer het volgende gezin en zo ging dit door totdat de
pan de ronde had gedaan en dan weer bij nummer I terug kwam.

Geen enkele slaapgelegenheid is er meer, zelfs geen droog stro.
Geen enkele deken was aanwezig, ze sliepen als beesten in het vochtige stro,

zodat ze zelfs niet om strozakken vroegen, maar alleen om droog stro.
Er is totaal geen schoeisel, velen lopen blootsvoets.
Gennep telt hooguit nog tachtig bewoonbare huizen. De meeste hiervan

hadden de Geallieerde troepen nodig. De Gennepse bevolking, die dit begrijpt,
komt terug van evacuatie. Mannen, vrouwen en kinderen worden ondergebracht.
Zij worden gelegerd op stro. Hun eigen woningen geven geen onderdak meer
of zijn in beslag genomen. Gennep heeft niets. Zelfs geen stro. Want de zieke
vrouw met haar jengelend kind graait met haar handen in de armzalige sprieten
en zegt: 'Kijk maar'.

We zien het. Het stro ligt nog geen twee centimeter dik.
'Zouden we niet wat vers stro kunnen krijgen', vraagt ze. Ze stelt haar eisen

toch waarlijk niet te hoog.
'Maar Gennep heeft geen stro', zegt de burgemeester, 'en om het elders te

halen, heb ik toch minstens een wagen nodig en een paard. Die heb ik niet." 1

Terwijl deze reportages in de andere delen des lands werden gelezen,
hield (5 juli) kapitein Receveur voor Radio Herrijzend Nederland een
toespraak, 'waarin hij', aldus een in '50 gepubliceerde samenvatting,

'het stomverbaasde Nederlandse volk onthulde, dat in een noodziekenhuis te
Ottersum de patiënten op stro lagen en vrouwen moesten bevallen op de
plankenvloer; dat tienduizenden in de dorpen niet eens vroegen om een bed of
deken maar minimaalom wat stro; dat in Gennep voor iedere straat één kook-
kachel beschikbaar was; dat diezelfde week in diezelfde plaats de eerste naaima-
chine was aangekomen; dat in de hele streek tussen Venlo en Mook één
babyweegschaal was; dat bij het gemeentebestuur van Bergen, bestaande uit zes
dorpen over een afstand van 25 km, één schrijfmachine aanwezig was en geen
potloden' -

en dat alles was, drie, vier maanden na de bevrijding, 'niet het resultaat

1 Concentratiekamp Limburg (3 juli 1945), ongepagineerd (RvO).
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