
DE NEDERLANDSE UNIE TIJDENS DE BEZETTING

had geweigerd. Vervolgens was De Unie voor vijf weken verboden en
waren Homan en Einthoven door de bezetter uit hun ambtelijke functies
ontslagen. Tenslotte was de Nederlandse Unie tegelijk met Arnold
Meyers Nationaal Front in december '4I door de bezetter opgeheven.

Dit was allemaal publiek bekend. Niet bekend was dat het Drieman-
schap in de herfst van '40 allerlei besprekingen met Arnold Meyer had
gevoerd (in een daarvan had de Quay gezegd dat 'een demoeratie en een
parlement' voor hem 'afgedaan' hadden), dat Homan in die tijd in een
vergadering in Groningen had verklaard dat hij een Duitse overwinning
('3-2') niet alleen waarschijnlijk achtte maar daar ook op hoopte, dat
Homan in december achter de rug van de Quay en Einthoven om contact
met Mussert had gezocht, dat het Driemanschap in januari '4I bijna
uiteengevallen was en dat de tegenstellingen nadien zo hoog waren
opgelopen dat de Quay en Einthoven begin juni in beginsel besloten
hadden, Homan uit het Driemanschap te stoten - de Duitse oproep om
medewerking te verlenen aan de invasie van de Sowjet-Unie had de
eenheid binnen het college hersteld.

Dit was één kant van de Nederlandse Unie geweest.
Er was ook een andere kant: de Unie was als massabeweging (zij kreeg

binnen enkele maanden ca. achthonderdduizend leden) een indrukwek-
kend publiek protest tegen de NSB geworden en daarmee tot op zekere
hoogte óók een protest tegen de bezetter - men zou kunnen zeggen dat
veruit de meeste leden zich van het beleid van het Driemanschap,
voorzover dat op aanpassing aan de bezetter en aan het Derde Rijk was
gericht, niets aantrokken. Vandaar ook dat verscheidene leden na de
opheffing van de Unie steun waren gaan verlenen aan illegale groepen
of eigen groepen hadden opgericht, zoals die welke het illegale blad Je
Maintiendrai uitgaf. Dat de bezetter de leden van het Driemanschap als
tegenstanders was gaan beschouwen, was gebleken toen hij in mei '42
Einthoven en in juli de Quay en Homan in gijzeling had genomen. Uit
die gijzeling was de Quay in de zomer van '43 ontslagen teneinde zich
als reserve-officier aan te melden ter wegvoering als krijgsgevangene - hij
was toen in de Peelondergedoken en had daar contact gehad met de
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en met de groep die
Christofoor uitgaf. Homan had tweemaal geweigerd in vrijheid gesteld te
worden, was in april '44 uit de gijzeling ontslagen, was toen in Noord-
Brabant ondergedoken en was vandaar in september '44 elandestien naar
Groningen teruggekeerd, waar hij zich erop had voorbereid om weer als
commissaris der koningin in functie te treden. Einthoven tenslotte was
begin september '44 uit het gijzelaarskamp waarin hij zich bevond,
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