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burgemeester waren geworden (ongeveer tien had hij evenwel zèlf
benoemd). Tegen benoemingen van andere NSB'ers had hij zich soms
met succeskunnen verzetten - de bezetter was er niet op gebrand geweest,
alle machtsposities aan NSB'ers toe te vertrouwen.

Frederiks' opvatting was geweest dat bestuursambtenaren eigenlijk
onder alle omstandigheden op post moesten blijven (met zijn onderdui-
ken had hij zelf tegen die regel gezondigd) en zich van illegale daden of
van steun aan de illegaliteit moesten onthouden. Begin '41 had hij (wij
komen er nog op terug) de gemeentepolitie gelast, nauw met de SD
samen te werken. In datzelfde jaar was het voor zovele Nederlanders
noodlottige persoonsbewijs onder zijn verantwoordelijkheid ingevoerd
- hij had geen enkel tegenspel geboden aan de man die dat (uiterst
moeilijk na te maken) document had ontworpen: J. L. Lentz, hoofd van
de rijksinspectie der bevolkingsregisters, een serviele dienaar van de
bezetter. Eind oktober '41 had hij, als reactie op enkele beperkte sabota-
gedaden, op Duits verzoek samen met de secretarissen-generaal van
justitie en van de twee economische departementen, resp. de NSB'er prof.
mr. J. J. Schrieke en Hirschfeld, een proclamatie doen verschijnen waarin
hij alle Nederlanders had opgeroepen, 'de in het bezette Nederlandse
gebied geldende wetten en voorschriften' (daaronder waren toen reeds
talrijke voorschriften die op het gebied van de Jodenvervolging uitge-
vaardigd waren) 'onvoorwaardelijk' na te leven - 'helpt mee', stond er
ook in, 'opdat ons volk niet benadeeld wordt door de daden van onbe-
zonnen en misdadige elementen.' De illegale pers had over die procla-
matie haar gal uitgestort, 'ons volk', had Het Parool geschreven, 'heeft
verachting voor 'Nederlandse' hoofdambtenaren die er zich toe lenen
om zo onomwonden de vijand van ons land in zijn oorlogvoering te
helpen.' 1

Contact met de illegaliteit had Frederiks steeds gemeden en de op hem
in de illegale pers uitgeoefende kritiek had hij als hoogst onbillijk ervaren.
Daarentegen had hij in maart '42 de burgemeesters geïnstrueerd, van alle
'politiaire voorvallen' (zij sloten illegale daden in) onmiddellijk kennis
te geven aan de hoogste Nederlandse en Duitse politie-autoriteiten.

In de latere jaren, en dan vooral in '43 en '44, had Frederiks veel
aandacht besteed aan de moeilijkheden waarin de niet-'fouten' onder de
burgemeesters waren komen te verkeren; groep na groep had hij bezocht,
daarbij steeds profeterend dat Duitsland binnen enkele maanden zou zijn
verslagen - uitlatingen die er menige burgemeester van afbielden, in een

I Het Parool, 27 (2 nov. 1941), p. 2.
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