
FREDERIKS

kennelijk zo laat stadium persoonlijke risico's te nemen. Met dat al
hadden de meesten van die burgemeesters Frederiks' bezoek als steun
ervaren in hun moeilijke positie. Toen de bezetter de Gemeinde-Einsatz
had gelast, was van hem geen duidelijke verzetsimpuis uitgegaan - een
advies van de volkenrechtsdeskundige van Buitenlandse Zaken, prof. mr.
J. P. A. François, inhoudend dat wat de bezetter geëist had, niet in strijd
zou zijn met het Landoorlogreglement, was hem welkom geweest.

Ter bescherming van de Joodse bevolkingsgroep had hij (voor de
overige secretarissen-generaal gold hetzelfde) in '40 en '41 niets onder-
nomen - hij had aanvaard dat het bestuursapparaat bij vele tegen die groep
gerichte maatregelen was ingeschakeld. Intussen: er was toen van depor-
taties nog geen sprake geweest. Op I november '41 echter had Rauter, de
Höhere SS- und Polizeiführer, hem gevraagd wat zijn houding zou zijn als
het wèl tot die deportaties kwam. Frederiks had geantwoord dat hij
meende geen bemoeienis te hebben met de ca. zestienduizend Joodse
vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk die in Nederland asyl hadden
gevonden (die gooide hij dus voor de wolven) maar dat hij, als de bezetter
ook Nederlandse Joden zou gaan deporteren, zou aftreden. Dat had hij
evenwel nagelaten: toen de deportaties, zowel van Joodse vluchtelingen
als van Nederlandse Joden, injuli '42 begonnen waren, was hij in functie
gebleven. Ook bij die deportaties hadden gemeentelijke instellingen, de
vervoersbedrijven bijvoorbeeld, een rol gespeeld - er was de bezetter iets
aan gelegen geweest dat Frederiks niet tot verzet aanspoorde. Daar was,
geheel conform het Duitse beleid dat er op gericht was, algemeen verzet
te voorkomen door tijdelijke uitzonderingen toe te staan, een concessie
voor gedaan: Frederiks en zijn ambtgenoot van onderwijs, wetenschap
en cultuurbescherming, de pro-Duitse prof. dr. J. van Dam, hadden verlof
gekregen, aan de bezetter een lijst voor te leggen met de namen van door
hen op maatschappelijk gebied belangrijk geachte Joden die dan met hun
gezinnen wel in Nederland geïnterneerd maar, aldus de belofte van de
bezetter, niet gedeporteerd zouden worden. Zo was een groep van uit-
eindelijk een kleine zevenhonderd Joden gevormd die in de gemeente
Barneveld geïnterneerd waren. De groep was eind september '43 naar het
Judendurchgangslager Westerbork overgebracht en vervolgens (dat was van
meet af aan de bedoeling van de bezetter geweest) in de zomer van '44
gedeporteerd naar het Altersghetto Theresienstadt, maar vandaar, in tegen-
stelling tot andere ook uit Nederland gearriveerde groepen, niet naar
Auschwitz-Birkenau doorgezonden - in zoverre was de door Frederiks
en van Dam verleende bescherming tot het einde toe effectief gebleven.

Wat gebeurde er nu met Frederiks na de bevrijding?


