
HIRSCHFELD

optreden stimuleren. Vandaar zijn handtekening onder de proclamatie
van eind oktober '41. Meer nog: in diezelfde tijd had hij mede namens
Louwes en Schrieke de bezetter voorgesteld, overtreders van de Neder-
landse distributiebepalingen zonder vorm van proces in een Nederlands
concentratiekamp op te sluiten - de bezetter had dat denkbeeld afgewe-
zen en voor die overtreders (alsook voor veroordeelden en voor clan-
destien uit Duitsland teruggekeerde arbeiders) een eigen concentratie-
kamp opgericht: Ommen. Dat het werk van illegale organisaties nood-
zakelijk was om honderdduizenden onderduikers, Joodse en niet-Jood-
se, in staat te stellen ondergedoken te blijven, had Hirschfeld niet beseft.
Hij had aanvaard dat begin '44 een nieuwe distributiestamkaart, de
tweede', zou worden uitgereikt volgens een regeling waarbij iedere
ingezetene zich met zijn eerste kaart, zijn persoonsbewijs en een oproe-
pingskaart bij de distributiekantoren zou moeten aanmelden (hetgeen
Joodse en vele andere onderduikers niet zouden kunnen doen en hetgeen
voor illegale werkers levensgevaarlijk kon zijn) - die regeling, waarop
door Rauter persoonlijk ten sterkste was aangedrongen, had hij onderte-
kend. Frederiks had dat geweigerd maar had haar wèl aan alle burgemees-
ters toegezonden. Vrij Nederland had midden december '43 van een
'doodgevaarlijke aanslag' gerept> en Het Parool 'Frederiks en Hirschfeld
handlanger van Rauter' als kop boven een artikel geplaatst waarin de twee
secretarissen-generaal scherp waren aangevallen.' Hirschfeld had toen de
directeuren der rijksbureaus bijeengeroepen en blijkens een verslag van
zijn verweer de overvallen op de distributiediensten 'verwilderingsver-
schijnselen' genoemd, de illegale pers als 'zeer gevaarlijk' aangeduid en
zijn medewerking aan de regeling voor de uitreiking van de Tweede
Distributiestamkaart verdedigd; uit dat verslag had hij evenwel één
passage geschrapt:

'Mogelijk zal nog menig ondergedokene niet durven komen om de nieuwe
distributiestamkaart af te halen, maar dat zijn de eonsequenties welke ieder die
ondergedoken is, dient te dragen.'

Dat verslag nu was in zijn oorspronkelijke vorm door een van de met
de illegaliteit samenwerkende ambtenaren aan Het Parool toegespeeld;
het was geciteerd in het nummer dat midden juni '44 uitkwam, en Het
Parool had nog een recentere uitlating van Hirschfeld kunnen weergeven:

I In de herfst van '39 was de eerste distributiestamkaart uitgereikt. 2 Vrij Nederland,
IV, 7 (13 dec. 1943), p. 3. 3 Het Parool, 62 (18 dec. 1943), p. 3·
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