
DE PERS TijDENS DE BEZETTING

gevaren, aansluitend bij de gevoelens die bij de aanhang van de Neder-
landse Unie leefden, waarvan von Balluseek een enthousiast lid was
geweest. Hij was in juli '41 afgezet en door een NSB'er (de landbouw-
redacteur van het blad) vervangen.

Tenslotte de dagbladen van het Holdert-concern: De Telegraaf en De
Courant/Het Nieuws van de Dag.

De man die dat concern had opgebouwd en groot gemaakt, H. M. C.
Holdert, had lange tijd niet aan Duitslands overwinning getwijfeld. Hij
was eigenlijk in Nederland de enige 'krantenkoning', zoals met name de
Angelsaksische landen die kenden (en nog steeds kennen): hij had steeds
de politieke koers bepaald van de bladen die zijn eigendom waren. Zinde
een hoofdredacteur hem niet, dan kon deze van de ene dag op de andere
ontslagen worden - het was in '33 aan van Heuven Goedhart overkomen.
In dat jaar en in het vervolg van de jaren' 30 had De Telegraaf, toen onder
hoofdredactie van ]. M. Goedemans (wij laten De Courant/Het Nieuws
van de Dag, een veelgelezen, beperkte ochtendeditie verder buiten be-
schouwing), Colijn als 'sterke man' opgevijzeld en verder zijn lezers in
anti-socialistische geest beïnvloed - het had alles tezamen bij velen in
het linkse kamp een grote animositeit tegen het blad gewekt.

Tijdens de bezetting had Holdert vele kwalijke drukorders aanvaard,
o.m. die voor de Deutsche Zeitung in den Niederlanden 1 (die drukorder was
door de NRC-directie geweigerd) en voor het antisemietische schend-
blad De Misthoorn - voorts had hij vooral willen voorkomen dat zijn
bladen door een Duits concern werden opgekocht of aan de NSB in
handen werden gespeeld; hij had in het kader van zijn afweer tegen die
dreigingen aan de WA van de NSB f 25000 geschonken en de secretaris-
generaal van de NSB, C. ]. Huygen, in het geheim financieel gesteund.
Overigens had De Telegraaf onder Goedemans niet van andere dagbladen
verschild behalve dan in zoverre dat het regelmatig door NSB'ers ge-
schreven artikelen opnam; soms had het zich wat meer dan andere bladen
steken tegen de bezetter gepermitteerd, soms deze grotere diensten
bewezen. Dat laatste had het vooral kort na de invoering van de Jodenster
gedaan, toen het op 17 mei '42 op instructie van het Reichskommissariat
een door de Presseabteilung verstrekt fel antisemietisch artikel had opge-
nomen waar o.m. in had gestaan: 'Zonder de Jood zou deze vernieti-
gingsoorlog waarin voor Europa alles op het spel staat, niet ontbrand zijn'
- Goedemans, die er persoonlijk van overtuigd was dat Duitsland de
oorlog zou verliezen en begin '41 aan de SD in Amsterdam had gezegd

1 Dat blad werd in het bedrijf van het Algemeen Handelsblad gezet.


