
ZUIVERING

Van diegenen die in het begin van de bezetting op leidende posten meer
met de bezetter waren meegegaan dan hem weerstand te bieden, was,
zoals al bleek, pater Dito, in '40 voorzitter van de KRO, door aartsbis-
schop de Jong terzijde geschoven en waren de Vries en Pleysier, resp.
voorzitter en secretaris van de Vara, uitgeschakeld in het kader van de
zuivering van de SDAP en haar nevenorganisaties. Anderen evenwel
wensten door te gaan alsof er in '40 niets was gebeurd, en dat gold vooral
voor Speet en Vogt. Met hun aanpappen met de bezetter (Vogt had op
21 mei '40, toen de omroepverenigingen onder Duits toezicht hun
uitzendingen hadden mogen hervatten, eigener beweging alle Joodse
programmamedewerkers van de Avro, onder wie de dirigent Albert van
Raalte, zonder een cent op straat gezet en zes weken later in een op Indië
gerichte radiotoespraak de Duitsers 'hoogstaande, beschaafde mensen'
genoemd) hadden zij niets bereikt: in december '40 had de bezetter een
gemachtigde voor de eoncentratie van de radio-omroep benoemd, ir. A.
Dubois, directeur van de Nederlandse Omroepzender Maatschappij (de
Nozema), en per I april '41 was een Rijksradio-ornroep gaan uitzenden
die een NSB'er als directeur-generaal had - Dubois had geweigerd die
functie te vervullen omdat de bezetter de door hem gestelde voorwaarden
(o.m. geen nationaal-socialistische en geen antisemietische propaganda in
de aether) niet had willen aanvaarden.

In totaal waren bij de omroep de gehele oorlog door ca. elfhonderd
personen in dienst geweest en voor kortere of langere tijd ca. negenhon-
derd. Onder die eersten hadden zich ca.tweehonderd NSB'ers bevonden,
van wie evenwel meer dan de helft werkzaam was geweest in functies
als portier, stoker, typiste en loopjongen. De Londense regering had
bepaald dat de Rijksradio-omroep bij de bevrijding zou ophouden te
bestaan - zij die begin mei '45 nog in dienst waren, verloren dus hun
betrekking. De NSB'ers werden gearresteerd. Wat te doen met de
overigen?

Het was de Vertrouwensman prof. Oranje die in overleg met de
Federatie bepaald had dat alleen diegenen bij de radio weer in dienst
genomen zouden worden die een 'certificaat van zuiverheid' hadden
ontvangen; die zouden uitgereikt worden door een commissie die als
gevolg van datzelfde overleg samengesteld werd en die zich spoedig in
twee Kamers splitste. Wat gebeurde er nu? 'De omroepen', aldus Dick
Verkijk in zijn in '74 verschenen Radio Hilversum 1940-1945,

'droegen alleen die mensen voor zuivering voor, die op het standpunt van het
omroepverenigingsstelsel stonden; de voorstanders van een nationale omroep
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