
KULTUURRAAD EN KULTUURKAMER

grondslag: 'ontaarde kunst' moest (in Seyss-Inquarts opzet) tegengegaan
worden, de Joden dienden uit het openbare kunstleven te verdwijnen
en met dat alles moest Nederland op artistiek gebied gereed worden
gemaakt om te zijner tijd in Grossdeutschland of Grossgermanien op te
gaan.

Aan de vorming van de Kultuurkamer was die van een op dit (en op
wetenschappelijk) gebied leidinggevend college voorafgegaan: de Ne-
derlandse Kultuurraad. Van die Raad, eind '41 samengesteld, hadden
enkele kunstenaars, onder wie de dirigent Eduard van Beinum, gewei-
gerd lid te worden maar andere personen van naam hadden Seyss-
Inquarts uitnodiging wèl aanvaard, zoals de directeur van het Museum
Boymans te Rotterdam, dr. D. Hannema, de beeldhouwer Johan Polet
en Nederlands beroemdste dirigent, Willem Mengelberg - deze laatste
had in '40 al hevige aanstoot gewekt door begin augustus in een interview
in De Telegraaf te verklaren dat hij pro-Duits was en door begin novem-
ber zijn Concertgebouworkest te dirigeren op het door Seyss-Inquart
bijgewoonde concert waarmee een actie van het gelijkgeschakelde NVV
van start was gegaan.

De Kultuurkamer zou zes Gilden tellen: het Persgilde, het Gilde voor
Theater en Dans, het Muziekgilde, het Letterengilde, het Filmgilde en
het Gilde voor Bouwkunst, Beeldende Kunst en Kunstnijverheid, en de
bezetter had bepaald dat op al die terreinen slechts diegenen in het publiek
werkzaam mochten blijven die zich bij het desbetreffende gilde hadden
aangemeld. Die verplichting tot aanmelding was, nadat alle journalisten
als leden van het eind '40 gevormde Verbond van Nederlandse journa-
listen al bij het Persgilde ingeschreven waren, het eerst ten aanzien van
het Gilde van Theater en Dans afgekondigd: daar had men zich uiterlijk
19 februari '42 voor moeten opgeven. Van de directeuren van de zeven
beroepstoneelgezelschappen die het land toen kende, hadden twee ge-
weigerd: Albert van Dalsum en Pierre Balledux, en hadden zich vijf
aangemeld: Dirk Verbeek, over wie wij reeds schreven, Cor van der Lugt
Melsert, Cees Laseur, Ko Arnoldi en Herman Bouber' - onder de ca.
driehonderd toneelspelers en -speelsters waren veertig weigeraars ge-
weest, bij wie zich later in '43 nog ca. zestig hadden aangesloten die toen
de uitoefening van hun beroep hadden gestaakt.

Bij het Muziekgilde waren er enkele individuele weigeringen geweest,

1 Arnoldi had geweten dat de meeste leden van zijn gezelschap zouden weigeren en
Bouber had zich in een kwetsbare positie bevonden doordat een van zijn zoons in
Duitsland gevangen zat.
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