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ca. tweeduizend krachten die dagelijks langs de baan patrouilleerden om
sabotage te bemoeilijken.

Aan de April-Meistakingen van '43 hadden de NS niet deelgenomen.
Niet dat Hupkes, van Rijckevorsel en de leiding van de bonden van
spoorwegpersoneel niet bereid waren geweest, te eniger tijd in staking
te gaan! Dat moment hadden zij evenwel zèlf willen bepalen - zulk een
staking moest, meenden zij, ingezet worden als het tot een groot Geal-
lieerd offensief op Nederlandse bodem kwam. Het was anders gelopen:
de Londense regering die van de stakingsbereidheid der NS op de hoogte
was, had dat moment bepaald - zij had op 17 september' 44, de dag waarop
Montgomery o.m. tot de luchtlandingen ter verovering van de bruggen
bij Nijmegen en Arnhem was overgegaan, via de radio een algemene
spoorwegstaking gelast. Vrijwel het gehele bedrijf was stil komen te
liggen, alle leidende figuren hadden moeten onderduiken en de staking,
waarvan gehoopt was dat zij maar kort hoefde te duren, was tot de
bevrijding van het Westen, bijna negen maanden lang dus, volgehouden.

Zij deed Hupkes, van Rijckevorsel en figuren als joustra uit de oorlog
komen met de lauwerkrans van het verzet om de slapen.

*

Wat gebeurde er na de bevrijding?
Met steun van de meeste hogere functionarissen van de directie werd

door Hupkes en van Rijckevorsel geweigerd, Goudriaan die het spoor-
wegbedrijf in het bevrijde Zuiden weer enigermate had opgebouwd en
als door de bezetter ontslagene in zijn functie was hersteld, verder als
president-directeur te aanvaarden. Tromp, de minister van verkeer en
waterstaat, kreeg bovendien van de voorzitters van de drie bonden van
spoorwegpersoneel te horen dat zij, als Goudriaan gehandhaafd werd,
opnieuween staking zouden afkondigen en van de voorzitter van de raad
van commissarissen dat de raad die, aldus een der commissarissen, van
oordeel was dat Hupkes en van Rijckevorsel 'gedurende vijf jaren in de
allermoeilijkste omstandigheden het bedrijf hebben geleid op een wijze
die aller bewondering heeft gewekt' " bij zulk een handhaving en bloc
zou aftreden. Dat alles liet Tromp nauwelijks een keus - trouwens, na
door deze te zijn ingelicht hoe de kaarten lagen, nam Goudriaan eigener
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