
NEDERLANDSE SPOORWEGEN

de Leidse hoogleraar prof. mr. J. M. van Bemmelen) een klacht tegen
Hupkes en van Rijckevorsel had ingediend - er waren ook klachten van
anderen, ten dele uit het bedrijf afkomstig. De commissie liet een jaar
na de bevrijding (21 mei '46) de twee geïncrimineerden voor zich
verschijnen. Uit het verslag van hun verhoor citeren wij de passage over
'de Jodentransporten':

Van Bemmelen: 'Wanneer u was afgetreden, had dat effect gehad' (naar
ons oordeel: stellig).

Hupkes: 'Ik heb eerst een paar weken later van het transport van Joden
gehoord' (het eerste deportatietransport naar Westerbork had plaatsge-
vonden op 15 juli '42, de dag waarop de Bahnbevollmächtigte de directie
van de NS opdracht had gegeven tot de aanleg van de aftakking Hoog-
halen-Westerbork). 'Weigeren had in dit geval alleen van het personeel
kunnen uitgaan, wat ook weer niet geëist kon worden.'

Van Bemmelen: 'Neen, u had kunnen aftreden.'
Hupkes: 'Inderdaad, maar bovendien is niemand van de ondergrondse

me komen vragen, die treinen niet te rijden. Iedereen, bussen, trams, alles
vervoerde Joden.'

Van Bemmelen: 'Waarom bent u dan niet afgetreden?'
Hupkes: 'Ik heb daar geen aanleiding voor gevonden, deze aangele-

genheid wordt thans anders bezien dan toen' (zeker, men had in '42 geen
weet gehad van gaskamers maar dat de deportatie aan velen het leven zou
kosten, was duidelijk geweest).

Van Bemmelen: 'Erg naïef. Wij zaten in 1943' (moet zijn: 1942) 'al in
angst. Ik vraag u dus nogmaals: waarom bent u niet afgetreden?'

Hupkes: 'Op dat ogenblik was het van meer belang dat we op onze
plaatsen bleven, dat de NS bleven lopen. Dat is bij de staking gebleken.'

Van Bemmelen: 'Mocht u die morele verantwoording tegenover het
personeel op u nemen?'

Hupkes: 'Het personeel wist het eerder' (zeker niet - men denke aan
de brief van 15 juli '42). 'Een voorbeeld geven ging niet, omdat het allang
liep. Als wij het bedrijf hadden stilgelegd, waren de Duitsers toch rustig
met die transporten doorgegaan. Alleen, de nuttige rol die de NS voor
het Nederlandse volk speelde, zou dan zijn opgehouden.' 1

In een drie maanden later gedane eerste uitspraak van de Zuiverings-
raad werden de transporten van Joden en politieke gevangenen met geen
woord genoemd en in een tweede uitspraak d.d. 26 september '46 werd

I Zuiveringsraad voor de Ned. Spoorwegen: Verslag, 23 mei 1946, p. 9-10 (RvO, Call.
Zuivering (NS-directie)).


