ADVOCATEN

wen, begon vier jaren later — niet over de gehele linie evenwel. Er waren
Raden van Toezicht die ook in de tweede helft van de jaren ’so en in de
jaren 60 weigerden, eertijds beruchte NSB’ers toe te laten. Het slot van
het lied was dat allen die dat wensten, toch weer als advocaat konden
gaan optreden — wel te verstaan: die lange nasleep van de zuivering vond
pas zijn einde in '71, meer dan vijf-en-twintig jaar na de bevrijding.

De Joodse Ereraad

Wij zijn nu gekomen tot de laatste vorm van zuivering waaraan aandacht
moet worden besteed: die waartoe de Joodse organisaties zijn overge-
gaan.

Eerst enkele feiten.

In ’40 was op initiatief van de Nederlandse Zionistenbond een Joodse
Coérdinatie-Commissie tot stand gekomen onder voorzitterschap van
mr. Visser, de door de bezetter afgezette president van de Hoge Raad. Zjj
had zich op het standpunt gesteld dat met de bezetter generlei contact
moest worden onderhouden — zij was derhalve voor die bezetter on-
bruikbaar. Hjj had behoefte aan een college dat zijn bevelen onmiddellijk
zou doorgeven aan de Joodse bevolkingsgroep en zou aandringen op
stipte gehoorzaamheid. Dat college was kort voor de Amsterdamse Fe-
bruaristaking tot stand gekomen in de vorm van de Joodse Raad voor
Amsterdam die spoedig vertegenwoordigingen kreeg in alle steden waar
groepen Joden woonden en daarmee in feite ging functioneren als een
Joodse Raad voor Nederland. Het was een college van (bij de oprichting)
negentien personen, t.w. zeventien leden, bijna allen behorend tot de
Joodse bourgeoisie, en twee voorzitters. Die voorzitters waren de Am-
sterdamse industrieel Abraham Asscher en de Amsterdamse hoogleraar
prof. dr. David Cohen. De Duitse bevelen die zij waren gaan doorgeven,
zulks in de kolommen van Het Joodse Weekblad, hadden aanvankelijk
betrekking gehad op wat tot midden 41 het doel van de bezetter was:
de Joden te isoleren en tot een verpauperde groep te maken — over dat
eerste doel was, toen eenmaal door Hitler en de zijnen tot de uitroeiing
van de Joden was besloten, een tweede geschoven: de deportatie der
Joden.

Tegen die Joodse Raad hadden zich van meet af aan weerstanden
afgetekend — zijn consignes waren bij enkele belangrijke gelegenheden
door talrijke Joden die van ‘het Joodse verraad’ waren gaan spreken, niet
opgevolgd.
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