
DE JOODSE ERERAAD

die na 15 augustus '42 als voorzitter of lid van de Joodse Raad waren
aangebleven: Cohen en Asscher en de vijfleden van de Joodse Raad die
nog in leven waren. In die uitspraken kon aan de betrokkenen voor het
leven of voor een bepaalde periode het recht worden ontzegd om in
enige Joodse organisatie een functie of een ereambt te bekleden en die
uitspraken zouden in het Nieuw Israëlietisch Weekblad en in het orgaan van
de Zionistenbond, De Joodse Wachter, worden gepubliceerd.

Aldus de opzet.
Het duurde een half jaar voordat de Joodse Ereraad was samengesteld.

Voorzitter werd de Amsterdamse advocaat mr. M. Bosboom en onder de
eerst zeven, vervolgens elf leden bevond zich als felste tegenstander van
het beleid van de Joodse Raad de socialistische Zionist, dr. S.Kleerekoper,
spoedig benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam - hij
had tijdens de bezetting alle contact met de Joodse Raad gemeden en
was ondergedoken.

Aan het werk van de raad werd weinig medewerking verleend: slechts
tegen omstreeks twintig personen werden klachten ingediend en twee
personen deden eigener beweging de raad weten dat zij prijs stelden op
een uitspraak. Een uitspraak die een afkeuring inhield, werd door de raad
in maar vier gevallen (die van de voorzitters en leden van de Joodse Raad
niet meegeteld) noodzakelijk geacht; zij hadden betrekking op een afde-
lingschef van de Joodse Raad die in de crisis van mei '43 zijn onderge-
schikten had beschermd zodat er onder de ondergeschikten van andere
afdelingchefs meer slachtoffers waren gevallen, op een Joodse arts die de
hem door de bezetter opgedragen keuringen voor de begin '42 ingestelde
Joodse werkkampen met grote stiptheid had verricht, en op twee stafle-
den van de Centraal Israëlietische Ziekenverpleging te Amsterdam die
geweigerd hadden, ondergeschikten die wilden onderduiken, de be-
schikking te geven over hun distributiebescheiden en medewerking
hadden verleend aan het steriliseren van gemengd-gehuwde Joden,
waartoe de bezetter in mei '43 opdracht had gegeven.

Wat in Westerbork en andere kampen was gebeurd, kwam vrijwel niet
aan de orde, onder meer door gebrek aan bewijzen en onwilligheid van
getuigen maar toch ook wel door laksheid van de Ereraad - Schlesinger
werd niet eens opgeroepen, laat staan beoordeeld. De Raad concentreerde
zich, afgezien van de al genoemde gevallen, op de zaak van de Joodse
Raad, waarbij begonnen werd met de procedure tegen Asscher en Cohen;
aan de zo belangrijke Centrale Commissie werd geen aandacht besteed.

Asscher weigerde te verschijnen - de secretaris van de Ereraad kreeg
van een van zijn dochters te horen dat de Ereraad haar vader 'geen snars
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