
EEN DETAILBEELD : WINTERSWIJK

De stellige en mogelijke verraders zijn tien in getal. Geen hunner is een 'be-
roepsverrader'. Van twee, wier verraad ernstige gevolgen heeft gehad (in het ene
geval werden Joden gearresteerd, in het andere neergeschoten Amerikaanse
piloten), is aannemelijk dat zij uitsluitend uit lafheid hebben gehandeld. Van een
derde man mag worden aangenomen, dat hij iemand te goeder trouw verried.
Onder de verraders is ook een hielenlikkertje van de bezettingsautoriteiten, die
af en toe aan hen zaken meldt, welke beter onvermeld hadden kunnen blijven.
Er zijn ook een paar verraders, van wie (het ging echter niet om ernstige zaken)
niet kan worden betwijfeld, dat zij handelden uit laagheid zonder meer.

Van de zes-en-zestig gearresteerden, aan wie geen lidmaatschap van enige
landverraderlijke of vijandige organisatie ten laste wordt gelegd, zijn er minstens
twaalf te beschouwen als niet gekenmerkt door Nazi-gezindheid.'

Men ziet: de in Winterswijk gearresteerden vormden een in hoge mate
gemengd gezelschap, goeddeels leden of oud-leden van de NSB of de
Jeugdstorm, verder leden of oud-leden van andere 'foute' organisaties
(dat werden allemaal Tribunaal-gevallen) en slechts weinigen die voor
berechting door een Bijzonder Gerechtshof in aanmerking kwamen: de
twee 'wier verraad ernstige gevolgen heeft gehad', en misschien nog
enkelen van de tien verraders.

Waar het ons nu op aankomt, is te onderstrepen dat de mate van schuld
die op elk der zevenhonderdtwee-en-zeventig gearresteerden rustte,
misschien ten aanzien van velen globaal wèl bekend was aan de staf en
de bewakers van het detentie-oord in Winterswijk waar zij in eerste
instantie belandden, maar niet aan de staf en de bewakers in een volgend
detentie-oord. Daar vormden zij één groep en tot die groep werd dan
bijvoorbeeld ook de vrouw gerekend die aardappels had geschild voor
de Wehrmacht, het meisje dat één bijeenkomst van de Landjeugd had
bezocht, de transport-ondernemer die meubels uit Joods bezit naar
Duitsland had vervoerd, de man die zich in dronkenschap voor de NSB
had opgegeven en daar de volgende morgen van was teruggekomen, de
man die één keer aan een NSB'er f7 had gegeven voor de Nederlandse
Volksdienst en het bedrijfshoofd dat één keer een ondergeschikte had
ontslagen die prompt voor de Arbeitseinsatz was opgeroepen.

Allen (en dat gold spoedig in alle kampen) werden gezien als 'één pot
nat': 'de landverraders'.

505


