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en op de begane grond een cirkelvormige ruimte ('de Centrale') vanwaar
men alle cellen in het oog kon houden, werden vele honderden gevan-
genen opgesloten: Duitse officieren van diverse formaties, SD'ers, hel-
pers van de SD en vooraanstaande NSB'ers. Een van deze laatsten was
mr. M. M. Rost van Tonningen, in september '40 benoemd tot tweede
plaatsvervangend leider van de NSB, in maart '41 tot president van de
Nederlandse Bank, waarnemend secretaris-generaal van het departement
van financiën en secretaris-generaal van het departement voor bijzondere
economische zaken (dat was o.m. betrokken geweest bij de z.g. Arisering
van het bedrijfsleven). Rost was tenslotte Obersturmführer geworden in
de tot de Waffen-SS behorende Landstorm Nederland - hij was op I I

mei bij EIst door de Canadezen krijgsgevangen gemaakt, eerst naar
Utrecht en vandaar naar de Strafgevangenis te Scheveningen gevoerd. Hij
was een NSB'er, wiens naam ieder kende, een man dus, gehaat als
weinigen.

De Canadese Field Security vertoonde zich nauwelijks in de Strafge-
vangenis; als bewakers waren er BS'ers, hoofdzakelijk uit Scheveningen
afkomstig, en marechaussees werkzaam. Ernstige mishandelingen waren
er van meet af aan schering en inslag: de gevangenen werden er afgeran-
seld en menigmaal des avonds spiernaakt onder stokslagen naar de
'Centrale' gevoerd waar zij ten pleziere van de BS'ers, de marechaussees
en door dezen uitgenodigde vrouwen en meisjes moesten rondhuppelen
en het Wilhelmus en andere liederen zingen - deden ze dat niet goed
genoeg, dan volgden nieuwe ranselpartijen.

Rost, die op 5juni de Strafgevangenis werd binnengevoerd, werd nog
diezelfde avond voor dit spektakel uit zijn cel gehaald. Hij was een
gebroken man - in Utrecht had hij een poging tot zelfmoord gedaan.
Toen hij de volgende ochtend om zes uur uit zijn cel op de eerste
verdieping werd gehaald om samen met andere gevangenen tonnen met
uitwerpselen naar buiten te dragen (menigmaal waren gevangenen er met
hun hoofd ingeduwd), klom hij plotseling op de balustrade en wierp zich
met zijn hoofd omlaag op de vloer van de 'Centrale'; hij stierf ter plekke.
Het bericht dat Rost zelfmoord had gepleegd, leidde er toe dat de
secretaris-generaal van justitie, Tenkink, een van de sous-chefs van de
Staf Militair Gezag, kolonel mr. F. J. H. Snijders, en de man die sinds
kort voor de POD's en de kampen verantwoordelijk was, luitenant-
kolonel prof. mr. J. M. van Bemmelen, zich naar de Strafgevangenis
spoedden - 'aan de poort', aldus later van Bemmelen, 'is ons de toegang
geweigerd door een Nederlander in sergeantsuniform op grond van het
feit dat de hele gevangenis nog een Canadees kamp was en wij daar niets
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