
DE STRAFGEVANGENIS IN SCHEVENINGEN

te zeggen hadden.' 1

Bijna drie weken na dit gebeuren werd de commandant van de
Weerafdelingen (de WA) van de NSB, later van de Landwacht, mr. A. J.
Zondervan, de Scheveningse Strafgevangenis binnengevoerd. Hij was in
Noord-Duitsland gearresteerd, bij aankomst in Winschoten te kijk ge-
steld (waarvan sommigen gebruik hadden gemaakt om hem te bespuwen)
en op 25 juni uit Winschoten per auto naar Scheveningen gebracht. Ruim
vier jaar later verklaarde hij aan mr. A. M. baron van Tuyll van Seroos-
kerken, die in opdracht van de Parlementaire Enquêtecommissie 'Rege-
ringsbeleid I940-I945' de wantoestanden in de kampen der politieke
delinquenten onderzocht, het volgende:

'Nadat wij halt gehouden hadden, kwam er een tiental mannen in burgerkle-
ding uit het gebouw naar buiten, de meesten met een blauwe armband, waarop
de letters C. D. (Controle-Dienst van de BS) en allen met een houten stok van
ca. I m lengte, met een leren riempje om de polsen bevestigd. Alras werd mij
duidelijk dat er geen normaal geüniformeerd gevangenispersoneel aanwezig was,
maar dat deze burgers mijn bewakers zouden zijn. Zij sleurden mij de auto uit,
wat niet zo eenvoudig ging, omdat er onder mijn broek een stok met riemen
langs mijn rechterbeen was gebonden. Nadat ik vervolgens begroet was met de
woorden: 'Zo, ben jij nu Zondervan!!', begonnen de bewakers mij met hun
stokken degelijk af te ranselen, tot groot vermaak van mijn twee begeleiders van
die dag. Na deze ontvangstceremonie werd ik door deze joelende en tierende
BS'ers het gebouw in- en een lange gang doorgeknuppeld en zo bereikte ons
gezelschap het centrale middelpunt van de gevangenis. Hier was een lawaai dat
horen en zien je verging. Een BS'er speelde op een piano 'Ouwe Taaie'. Boven
op die piano zat iemand met een marinierspet op het hoofd in hemdsmouwen
op een trekharmonica lawaai te produceren. Alle andere BS'ers van het bewa-
kingspersoneel, waaronder twee marechaussees in blauwe rijbroeken en in hemd
met bretels, brulden allen dit lied mee en sloegen daarbij met hun stokken op
de verwarmingsbuizen. Deze lieden waren kennelijk dronken. De commandant
van dit bewakingspersoneel was gekleed in een Canadese sergeantsuniform en
was hierbij tegenwoordig. Toen ik dan op de 'Centrale' verscheen, was dat een
blijde verrassing en afleiding van de bewakers. Men kleedde mij spiernaakt uit
en nam mij mijn bril af. De commandant zei tegen mij dat ik wellevend binnen
was gekomen maar dat ik er nooit meer levend uit kwam .... Na deze woorden
werd mij gelast om de muur te kussen en toen ik dit weigerde, viel het gehele
gezelschap over mij heen en ranselde mij minutenlang af met hun knuppels, waar
zij mij slechts konden raken .

. . .Mijn 'bewakers' brachten mij toen gezamenlijk naar mijn cel. Op de smalle

1 Getuige J. M. van Bemmelen, Enq., dl. V c, p. 878.

SIr


