
DE STRAFGEVANGENIS IN SCHEVENINGEN

ik de kracht miste om mijn krib te bereiken.
De volgende morgen om zes uur werd ik gewekt met een emmer koud water.

Ik moest mijn ton gaan ledigen. Buiten aangekomen hadden de BS'ers een
dubbele haag gevormd en daartussen door moest ik met een Oberleutnant lopen.
Een regen van stokslagen hagelde op onze kapotgeslagen ruggen neer. Op het
pad had men stukken en scherven glas gestrooid en daar moest ik met mijn blote
voeten overheen rennen. Aan het einde van deze lijdensweg was een grote
gegraven kuil, gevuld met de inhoud der tonnen van de zes- à zevenhonderd
gevangenen. Men gooide mij toen in deze kuil en ik ging kopje onder in de
menselijke drek. Op de terugweg naar binnen, weer rennen om het hardst en
weer slaag.

Dit 'tonnenstorten' des morgens vroeg is in den vervolge steeds gepaard gegaan
met ernstige mishandelingen en vaak werd de inhoud van mijn ton over mijn
hoofd uitgestort. Hoe mijn lichamelijke toestand was en hoe mijn lichaam en
voeten eruit zagen, zal zonder meer duidelijk zijn. Toen ik om de dokter verzocht,
kreeg ik bericht dat de gevangenisdokter (die in kapiteinsuniform rondliep)
weigerde om mij te behandelen. Hij wilde alleen komen om mij 'af te maken'
met een spuitje.

Het eten bestond uit een paar biscuits per dag. Af en toe eens een pannetje
warme dunne soep. Dat werd dan om zes uur voor de celdeur neergezet. Wanneer
het goed koud was geworden, vaak eerst om elf uur 's avonds, ontsloot de
bewaker mijn celdeur. Er waren dan twee mogelijkheden: èf hij gooide het
pannetje met de soep en al naar binnen zodat ik er niets aan had, of ik moest
bukken om het te pakken en kreeg dan ransel en slaag. Het is zeer dikwijls
voorgekomen, dat ik geen warm eten kreeg; het is zelfs voorgekomen, dat ik
vier dagen en vier nachten lang in het geheel geen eten en ook geen drinken heb
gehad .

. . . Meermalen kwamen er Nederlandse officieren in battle-dress met kleurrijke
lintjes op de borst. De bewaker 'vertoonde' mij dan. Ik moest dan in de deur-
opening van mijn cel gaan staan en de bewaker gaf dan een trap met zijn schoen
tegen mijn geslachtsdelen, zodat ik ergens achter in mijn cel belandde (meerdere
malen gebeurd). Hij zei dan dat dit het kenmerkende verschil was tussen de
Duitsers en hen: de Duitsers hadden mishandeld wanneer hun meerderen er niet
bij tegenwoordig waren, zij deden het in aanwezigheid van hun superieuren.
Slechts éénmaal heb ik meegemaakt dat een Nederlandse officier van de SAS-
troepen (Special Air Service) aan de bewaker verbood om mij te trappen en in het
gezicht te stompen. Deze officier zeide dat het afkeurenswaardig was om weerloze
gevangenen te mishandelen.

's Zondags was het 'kijkdag'. Dan kwamen de Scheveningse familieleden en
bekenden van de BS'ers in de gevangenis en mochten ons in de cel bezichtigen.
De bewaker gaf dan aan de liefhebbers toestemming om mij af te ranselen en
dat was zelden tegen dovemansoren gezegd.

Soms waren er op die avonden BS-officieren van buiten aanwezig. Herhaal-
delijk werd dan met gebed geopend en met gebed plus zingen van een danklied
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