BIJZONDERE RECHTSPLEGING

aan God gesloten. Een geliefkoosd lied na dergelijke martelavonden was:
‘Scheepje onder Jezus hoede,
met zijn kruisvlag fier in top
neemt als arke der Verlossing
allen die in nood zijn op.’

Op andere avonden behoorden tot de genodigden hoeren en sletten uit Den
Haag. Dan was alles stomdronken en gebeurden de meest liederlijke en walgelijke
dingen met de uitgekozen slachtoffers, dingen met geen pen te beschrijven.

Op Prins Bernhards verjaardag werd de gevangenis van binnen rondom de
‘Centrale’ versierd met groen, guirlandes, lampions en vlaggen. ’s Avonds was er
een groot ‘feest’ met bal na. Veel vrouwen, veel feestelijke toespraken, veel gebak,
veel jenever en drank!! En veel Wilhelmus-zingen. Een jazzorkest op een
podium. De openingspolonaise door het gehele gebouw. Dansen en hossen en
wat er verder gebeurde.”!

In een voor het Internationale Rode Kruis bestemd rapport, opgesteld
in januari '472, heeft dr. Anno Arlt, Untersuchungsfiihrer bij het SS- und
Polizeigericht X, die op 18 juni’45 de Strafgevangenis binnengevoerd was,
aan dit alles nog toegevoegd dat aan de gevangenen alles wat zij van
waarde bij zich hadden, werd ontroofd (' Trauringe die nicht vom Finger
gingen, wurden mit der Kneifzange durchschnitten’) en dat de bewakers de
voor de hongerende gevangenen bestemde levensmiddelen zelf op-
aten. Voorts:

‘Einige Soldaten mussten sich vor den Mddchen, die in die Zelle kamen, nackt ausziehen
und wurden dann von diesen an einer Schnur, die man ihnen um den Geschlechisteil band,
zur Priigelei in den Gefangnisflur hinabgefiihrt. Am Schluss des Festes fand eine Polonaise
an unseren Zellen vorbei statt.’

Arlt geeft de namen van vier SD-officieren die in deze periode in de
Scheveningse Strafgevangenis zelfmoord pleegden.

Op 15 juli kwam de gevangenis formeel onder het Militair Gezag te
ressorteren. De mishandelingen werden nog een week voortgezet — op
22 juli verscheen er een nieuwe leiding en een week later werd het gehele
bewakingspersoneel wegens diefstal gearresteerd. De nieuwe leiding wist
althans aan een deel van de wantoestanden een einde te maken.

! ‘Verhoren van A. M. van Tuyll van Serooskerken’, no. 28 (28 nov. 1949) in straf-
dossier A. J. Zondervan (BG-Amsterdam, 71/49). 2 Exemplaar in Doc. [-38, a-
b. > Wij schrijven ‘een deel’, omdat in augustus de verloofde van een Duitse militair
zonder enige bijstand in haar cel een kind ter wereld moest brengen; ‘nach drei Monaten
wurde ihr’, aldus Arlt, ‘gesagt dass sie ja wohl wisse, dass der Balg, den sie damals gekriegt
hatte, krepiert sei.’
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