
DE BEWARINGSKAMPEN IN '45 EN '46

sloten die naar het oordeel van de commandant niet voldoende losliet.
'Ik heb er', stelde de gevangene later op schrift,'

'tot december in een cel gezeten met niets dan een gescheurd onderbroekje en
een flard van een hemd, anders totaal niets, ook barrevoets, en dat zonder
verwarming en met als dagmenu niets anders dan's morgens vier à vijf kaakjes,
's middags een halve liter koolsoep (water waarin hier en daar wat groens dreef)
en's avonds weer vier à vijfkaakjes. Daarbij voor drinken alleen water gedurende
de eerste vier maanden, daarna theesurrogaat.

Het leven was barbaars geregeld. We werden om vier uur 's morgens gewekt.
Dan kregen we één voor één vijf minuten om ons snel te wassen en onze behoefte
te doen. Daarna kon men soms weer een weinig liggen tot uiterlijk zes uur. Daarna
moest men staan. In de cel was niets, buiten de krib waar men niet voor tien uur
's avonds aan mocht komen. Er was geen krukje, geen tafeltje, geen eetgerei,
geen zeep, geen handdoek, niets dan het eigen lichaam. Ik heb in zulk een cel
een half jaar lang iedere dag van's morgens zes tot's avonds tien uur aan één
stuk door gestaan en gelopen, zestien uur aan één stuk per dag. De noodzaak om
overeind te blijven (het mocht niet anders), de kou en de honger dreven mij en
de anderen in de andere cellen onophoudelijk voort. Ik weet nog goed, hoe ik
daar liep, eindeloos voort, altijd maar heen en weer strompelend, rillend en
bevend van uitputting, duizelend, en daarbij tranend en snikkend van de honger.
Hoe wij dit uitgehouden hebben zonder te bezwijken is thans nog niet te
begrijpen. Het was wel zeer hard .

. . . Dat de vrouwen en meisjes die hier zaten, onder zulk een physieke druk
vaak bezweken, kan men zich voorstellen. Ze kregen er eten door, ook beter goed
en dekens. Ik zag het door het rooster dat onder in de deur van mijn cel was, hoe
's avonds laat bewakers achter elkaar bij sommige Duitse en Hollandse meisjes
naar binnen gingen.' Het was een compleet bordeel, doch slechter dan de gewone
bordelen, want het waren vreselijke kwellingen welke hier de meisjes zo ver
brachten. Zelfs de eerste commandant maakte hier gebruik van. Hij had er een
meisje, dat hij regelmatig gebruikte, een spionne, die later in België gefusilleerd
is geworden.'

In Fort Honswijk was de behandeling niet veel beter - hier werden
gevangenen maandenlang in een verblijf gestopt dat onder meters aarde
lag en waar het ijzig koud en vochtig was; de bezoek- en briefregeling
die generaal Kruls in april '45 had voorgeschreven, werd er pas van mei
'47 af toegepast.

Hoevele personen in de kampen het leven verloren, is niet precies
bekend. Belinfante is bij zijn onderzoek tot 'tussen dertig en veertig
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