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brengen deze cijfers ons tot de conclusie dat het aantal toen gearresteerden
dicht bij de honderdvijftigduizend heeft gelegen.

Uiteraard betekende het wetsbesluit Politieke Delinquenten-I945 dat
de procureurs-fiscaal nieuwe uitgebreide taken ter hand moesten nemen;
een tweede wetsbesluit hield in dat hun staven, waaraan al advocaten-
fiscaal waren toegevoegd, met officieren-fiscaal zouden worden uitge-
breid - dezen (voor het merendeel geen juristen) zouden gaan bezien
wie al of niet voorwaardelijk buiten vervolging kon worden gesteld en
welke voorwaarden eventueel dienden te worden opgelegd.

Het wetsbesluit werd door de Voorlopige Tweede Kamer met instem-
ming begroet - Burger was de enige die bezwaar maakte tegen de
machtspositie die aan de procureurs-fiscaal was verleend.

*

Er waren, zoals al gezegd, vijf procureurs-fiscaal - 'ambtelijke functio-
narissen', zei Burger eind '47 in de Tweede Kamer, 'die als groot-
inquisiteurs tot Nederlands rechtsgeweten zijn gebombardeerd.' 1 Nu,
'Nederlands rechtsgeweten' waren zij slechts voorzover zij de bevoegd-
heid hadden, politieke delinquenten buiten vervolging te stellen, maar
bovendien past een term als 'groot-inquisiteur' slechts op één hunner:
Sikkel, de procureur-fiscaal bij het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof.

Wij gaven van hem al weer dat hij midden augustus '45 tijdens een
bespreking in Den Haag zei: 'Ik ken geen lichte gevallen', en dat hij toen
vond dat allen die 'fout' waren geweest, 'blijvend uit de samenleving
verwijderd [moesten] worden.' Men kon bij dat laatste aan deportatie
denken maar dat deed Sikkel niet: hij zei in januari '46 in een gesprek
met journalisten dat 'jongere en oudere delinquenten', 'lichte en zware
gevallen', allen 'landverraad' hadden gepleegd, welnu: 'voor verraders
past alleen de doodstraf.' Vrij Nederland reageerde op deze even absurde
als kenmerkende uitspraak met de opmerking dat hij aantoonde, 'hoezeer
ons volk en mr. Sikkel niet in de laatste plaats, besmet zijn door dezelfde
geest die velen van ons volk tot hun landverraad heeft geleid.' 2 Mr. Sikkel
werd desondanks in zijn functie gehandhaafd.

Sinds '38 substituut-officier van justitie te Haarlem, had hij van een

I Aangehaald in Belinfante. p. 133. 2 Beide citaten in M. van der Plas: Mooie vrede,
p. 114-15.
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