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een groter of kleiner deel van hun vermogen in beslag werd genomen
(daartoe behoorde steeds hun radio); voorts zijn interneringsstraffen
opgelegd: ruim vijfduizend delinquenten zijn tot minder dan één jaar
veroordeeld, acht-en-twintigduizend tot één tot vijf jaar internering,
dertienhonderd tot tussen de vijf en de tien jaar en in ruim vijfhonderd
gevallen is de zwaarste vrijheidsstraf opgelegd die aan de Tribunalen
mogelijk was: tien jaar internering. Op die straffen werd de periode van
het voorarrest in mindering gebracht en voorts gold de gebruikelijke
regel dat de opgelegde straf bij goed gedrag van de betrokkenen met een
derde werd verminderd (daarop komen wij nog terug). Wie in mei '45
was opgepakt en in mei '47 tot vijf jaar internering werd veroordeeld,
kon dus bij goed gedrag in september '48 het interneringskamp verlaten.

*

Voordat wij nu gaan schrijven over de hogere instanties van de Neder-
landse bijzondere rechtspleging: de Bijzondere Gerechtshoven en de
Bijzondere Raad van Cassatie, willen wij er op wijzen dat er twee bij
uitstek vooraanstaande Duitsers zijn geweest die kort na de oorlog door
niet-Nederlandse instanties zijn veroordeeld, beiden tot de doodstraf:
Reichskommissar dr. Arthur Seyss-Inquart en de laatste Befehlshaber der
Sicherheitspolizei und des SD dr. K. G. E. Schöngarth.

Schöngarth die een van de Kommandeure der Sicherheitspolizei und des
SD in bezet Polen was geweest, was per I juni '44 Befehlshaber der
Sicherheitspolizei und des SD in bezet Nederland geworden. Hij had er
Hiders z.g. Niedermachungsbefehl dat o.m. inhield dat' Terroristen' zonder
vorm van proces geëxecuteerd moesten worden, laten toepassen en was
onder Seyss-Inquarts en Rauters algemene verantwoordelijkheid per-
soonlijk mede-verantwoordelijk geweest voor de terreur die de SD in
de hongerwinter was gaan uitoefenen: honderden gearresteerde illegale
werkers waren aan de openbare weg doodgeschoten, meer dan tweehon-
derdvijftig op 9 maart '45, kort nadat Rauter zwaargewond was door een,
overigens niet op hem gemunte, aanslag van een Apeldoornse verzets-
groep. Dat alles speelde bij Schöngarths berechting geen rol: hij moest
zich in februari' 46 voor een Britse militaire rechtbank in Westfalen louter
en alleen verantwoorden omdat hij eind november '44 opdracht had
gegeven, een bemanningslid van een Brits toestel dood te schieten dat
in Twente dicht bij de villa waar hij zich bevond, per parachute was
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