
DE BERECHTING VAN SEYSS-INQUART

aan een van de vier voor het hof optredende vervolgingsstaven; dat werd
de Franse, die, redelijk goed ingewerkt wat Frankrijk betrof, onwennig
stond tegenover alles wat zich in Nederland had afgespeeld.

Eind oktober '45 vond de eerste zitting van het Internationaal Militair
Gerechtshof plaats. De zaak tegen Seyss-Inquart, die door de Weense
advocaat dr. Gustav Steinbauer werd verdedigd, kwam pas bijna acht
maanden later, in juni '46, aan de orde - er werden ruim drie dagen aan
gewijd en al aan het einde van de eerste dag was men aan zijn beleid in
Nederland toe. Hoofdzakelijk aan de hand van de bescheiden die de
Nederlandse delegatie aan het hof had laten voorleggen en van beschei-
den die de aanklagers eigener beweging bijeen hadden gebracht, werd
door de Franse aanklager en vervolgens door dr. Steinbauer een groot
aantalonderwerpen met Seyss-Inquart doorgenomen: zijn gehele gelijk-
schakelingspolitiek, de economische exploitatie van Nederland, de be-
voordeling van de NSB, de toestanden in de concentratiekampen in
Nederland, de zaak van de vijf z.g. gijzelaars van Rotterdam, het door
Seyss-Inquart in september '44 opgelegde voedselembargo (dat tot het
ontstaan van de hongerwinter had bijgedragen), het terreurbeleid van de
SD en, tenslotte, de Jodenvervolging.

Aangezien ook in de loop van het proces al ten duidelijkste gebleken
was dat miljoenen Joden in kampen als Auschwitz waren vermoord,
besefte Seyss-Inquart dat hij op dat laatste punt het kwetsbaarste was. Hij
had van de lente van '41 af geweten en aanvaard dat in het kader van de
Endlösung (een begrip dat hem bekend was) de Joden uit Nederland
zouden worden gedeporteerd en los nog van de vraag of hij precies wist
wat zich in kampen als Auschwitz en Sobibor zou gaan afspelen, moet
hij zich bewust geweest zijn van het feit dat die deportaties aan veruit de
meesten het leven zouden kosten - al in november '39, toen er een Duits
plan bestond om in de buurt van Lublin een judenreservat te vestigen,
had hij van Frank vernomen dat deze maatregel, zo had hij zelf gerap-
porteerd, 'womöglich eine starke Dezimierung derjuden herbeifûhren konnte. '1

Ondervraagd door dr. Steinbauer erkende hij dat hij van zijn jonge jaren
af antisemiet was geweest; óók dat hij, door in mei '43 te gelasten dat
alle gemengd-gehuwde Joden die niet gedeporteerd zouden worden,
binnen zekere leeftijdsgrenzen gesteriliseerd moesten worden, verder
was gegaan dan in Duitsland-zelf het geval was - hij zei dat op de
betrokkenen geen dwang was uitgeoefend. Dat was niet zijn enige leugen.

1 Seyss-Inquart: Verslag van een dienstreis in het Genera/gouvernement, 17-22 nov.
1939, Neur-doc, PS-2278, p. 15-1Ó.
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